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TÜRKİYE'DEKİ 


Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil! 
in son Rusya ziyareti Türkiye'nin hangi gerçeği yaşamakla olduğunu bir kere daha açıkça ortaya koydu. Çağlayangil Moskova'da üç yeni anlaşmaya imza altı. Buna göre Rusya Türkiye'ye 20 milyar lirayı aşkın yeni bir kredi açıyor. Söz konusu kredi o Türkiye'nin derin bir ekonomik bunalım içinde bulunduğu şartlara rastlıyor. Türkiye'nin acil savunma giderleri için bile döviz bulamadığı, kamu yatırımları için gerekli ithalatı gerçekleştiremediği bilinmektedir. MC iktidarı bu duquma çare bulabilmek için Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin kapısını birçok defa çalmış ancak bir sonuç alamamıştır. Gazeteler hükümetin bir milyar dolarlık kredi isteğinin AET tarafından tebessümle karşılandığını yaz maktadır. Gene Dünya Bankası uzmanları Türkiye'nin yeni krediler alamayacak kadar iflasın eşiğinde bulunduğunu belirtmişlerdir.. 
İşle MC iktidarı Kremlin'deki felaket tüccarı tefeciye bu şartlarda avuç açmıştır. Şüphesiz müşterinin durumunu tefeci de çok iyi 

bilmektedir ve kredinin şartları ona göre 

ağır olacaktır. 


Öte yandan sosyal-emperyalistler bizzat kendilerinin durmadan kızıştırdıkları Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten ve Türkiye'nin Kıbrıs işgali yüzünden içine düşü yalnızlıktan yararlanmaktadırlar. 

Nitekim Çağlayangil daha Rusya'ya hareket etmeden Moskova Radyosu "Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında askeri alanda temasların geliştirilmesinin mümkün olduğunu" açıklamıştır. Daha sonra ise gazeteler Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanı'nın yakın bir tarihte Türkiye'ye geleceğini ve buna karşılık Semih Sancar'ın Rusya'ya gidece- 


YENİ HAMLESİ 


ğini yazdılar. Çağlayangil Türkiye'ye döndükten sonra ise, sosyal-emperyalistlerin uzun zamandan beri dayattıkları "dostluk ve işbirliği anlaşması"'nın yakın bir gelecekle yüksek düzeyde yapılacak bir görüşme sırasında imzalanacağı açıklandı. Bütün bunların yanım da sosyal-empenryalisilerin Türkiye'den Karadeniz kıyısında kuracakları bir rafineri karşılığında İskenderun Limanmı Akdeniz’ deki savaş filolarına açmasmı istediği bildirilmektedir, İşte 20 milyar liralık kredinin faturasında bunlar yazılıdır. 


Sosyal-emperyalistlerin yurdumuz üzerindeki etkinliği son senelerde sıçramalı bir şekilde artmaktadır. Kıbrıs'ın Türkiye tarafından işgali ve geçtiğimiz yaz şiddetlenen Ege buhranı bu gelişmenin belli başlı dönüm 


noktalarıdır. Önlar felaketlerin pususuna yat- . 


makta ve her yeni adımlarından sonra daha da ilerlemek için sabırsızlanmaktadırlar.Ruş ya çok kısa bir zaman içinde Türkiye'de bir numaralı sömürücü olma yoluna girmiştir, 

Ekonomimizin kilit noktalarına yatırımlar ya parak, enerji sistemimizi kendine bağlayarak Türkiye üzerindeki etkinliğini artırmıştır. 
Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu petrol bunalımından da yararlanarak Karadeniz kıyısında bir rafineri kurma önerisinde bulunmaktadır. Rusya böylece Türkiye'yi kendine enerji bakımından daha da bağımlı hale geti— recektir, Ancak çok daha önemli olan bu rafineri karşısında İskenderun'u Akdeniz'deki sa vaş gemileri için petrol ikmal limanı olarak kullanmak istemesidir. Irak Başkan Yardımcısı Saddam Hüseyin'in Moskova dönüşü Ankara'ya uğradığı zaman bu öneriyi getirdiği söylenmektedir. İhsan Sabri o Çağlayangil'in son Rusya ziyareti Yeni Çarların ülkemiz 


üzerindeki etkinliği bakımından yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Sosyal-emperyalistler yeni ve çok önemli bir hamle daha yaparak Türkiye ile askeri işbirliği yapmak istediklerini açıklamışlardır. Onlar artık Türkiye ile olan ilişkilerinin Türkiye'den liman kolaylığı isteyebilecekleri bir düzeye geldiğini düşünmektedirler. Onlar Akdeniz'de 100'e yakın savaş gemisi bulundurmaktadırlar,Bu ge 

milerin ikmali büyük güçlükler çıkarmaktadır. Yeni Çarlar daha önce de Libya, Cezayir, 

Yugoslavya ve Suriye'den bu filo için liman 

istemişlerdi. 


ler Rusya'nın Türkiye! 
i alanı olarak baktığını ve bugün sadece bir "ekonomik ilhakın söz konusu olduğu''nu sananlar için de uyarıcı ok malıdır. Bu görüşü savunanlar, Rusya'nın dün ya hegemonyası peşinde koşan, yayılmak için esas olarak askeri gücüne dayanan bir emperyalist olduğunu görememektedirler, 

Üzerinde durulması gereken diğer bir önemli nokta ise Rusya'nın emperyalist istekleri karşısında büyük burjuvazi içinde görülen teslimiyet eğilimidir. Sosyal-emperya - lizmin açıkça reklamını yapan revizyonistler yanında hemen hemen bütün büyük Oo burjuva basını Yeni Çarların tekliflerini o pişkinlikle karşılamıştır. Bir kısmı ise, Amerikan emperyalizmine karşı çıkma maskesi altında sosyal-emperyalistlerle askeri alanda işbirliğinin övgüsüne girişmiştir. 

Bütün gelişmeler Rus sosyal - emperyalizmine karşı kararlı mücadelenin zorunluluğunu kanıtlamaktadır. Yeni Çarların gittikçe azıtan emperyalist isteklerine karşı durmak, bağımsızlığımızı kazanıp korumak için Yeni Çarlara karşı mücadeleyi yükseltmek bugünün görevidir. 


DİYAR BAKIR 


GARANTİ BANKASI 
İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ 


Biz Garanti Bankası işçileriyiz. Her geçen gün hayat pahalılığı yüzünden biraz daha yoksulluğa ve sefalete terkedil mekteyiz. Bu çekilmez hayattan kurtulabilmek için birlik halinde ve canla başla çalışmalıyız. 

- Bazı sorunlarımızı tespit etmiş bulunmaktayız. Bunu tüm Garanti Bankası emekçilerine sunuyoruz. 

-Yapmakta olduğumuz fazla mesai kanunsuzdur. Hiçbir zaman işçi fazla mesaiye mec bur tutulamaz. Pazar ve bayram günlerindeki mesai ücreti yüzde 300 olmalı, mesainin mecburi kılınması usulü kaldırılmalıdır. 

Artan hayat pahalılığı gözönüne alınarak ayda 100 lira olan yemek parası günlük 20- 
30 liraya çıkarılmalıdır Verilmekte olan 3 ikramiye yelersizdir. İkramiyeler diğer bankalarda olduğu gibi 6 kereye çıkarılmalıdır. Giyecek parası tüm personele verilmelidir ve 
2 000 lira olmalidir.900 lira 
olan yakacak parası 2 000 liraya çıkarılmalıdır. 

-Doğu ve Güneydoğu şubelerinde çalışan işçilere mahrumiyet zammı verilmelidir. 

-Yüksek tahsil yapan işçilere imkan sağlanmalıdır. 

-Kendi arzusu ile işten ay rılan işçilere çalışmış oldukları süre kadar kıdem tazminatı ödenmelidir, 

-Banka bir yılını dolduran bütün işçilere mesken kredisi vermeli, işçilerin konut sorununu halletmelidir. 

-Müdür ve diğer yetkililesrâm.şçiler üzerindeki baskıları "son bulmalıdır. Müstahdemler ve diğerişçiler sadece kendi işlerini yapmalı, o angaryaya son verilmelidir. 


Yaşasın Garanti Bankası işçilerinin birliği 


Bir Garanti Bankası işçisi 


MERSİN 


"BU DÜZENDE EŞİTLİK 
SADECE KANUNDA 
YAZILI © 


Ben Araplar Köyü'nden fa kir bir gencim, Fakirliğim yü zünden ilkokuldan sonra okuyamadım. Milyonlarca insan gibi ben de eziliyorum. Tamir cinin yanında çalışıyorum. Sanat öğrenme diyorlar ismine ama,ne ustamız sanat öğretir, ne gecemiz var, ne gün düzümüz. Devamlı ezilip sömürülüyoruz. Birinci değil , 


ikinci de değil, üçüncü sınıf insan hayatı yaşıyoruz. Bu mu dur adalet? Türkiye'deki bütün ezilen ve sömürülenler bir gün mutlaka itildiğini anlayacak ve faşistlere boyun eğmeyecekler. Kendi iktidarı olan işçi köylü iktidarını ku - racaklar, 

Kanun der ki her vatandaş eşittir, Şimdi görmüş ok duğum birkaç olayı anlataca — ğım. Bu mudur eşitlik?Bizim burada malı mülkü, bahçesi çok olan zengin bir adam var. Bahçesine baktırmak İçin bahçeci alır, çalıştırır. Günde 
-600 liralık iş yaptırır, 60 lira verirdi. Bu adam bir gün bah çecisini bir yere gönderdi. 
Bahçecisinin evine girip, bahçecinin karısının zorla ırzına geçti. Mahkemeye düştüler. 
Zengin adam avukat tuttu, hakime rüşvet yedirdi, Yüzde yüz haklı olan fakir o bahçeci yüzde yüz haksız oldu. Bıçak çekti iddiasıyla 3 yıl hapis cezası aldı, Bir misaldaha vereyim, Tanıdığım bir kamyon muavini var, Senelerdir ehliyel almaya çalışır,bir türlü alamaz. Polisler rüşvet istiyorlar. Onda da para yok, garibanın biri, Oysa zengin bir adam geçenlerde polise yedibin lira yedirdi, ehliyeti aldı 
Daha doğru dürüst araba kullanmasın bildiği yok. Birde derler ki Türkiye'de kaza çok oluyor. Ehliyeti selpak mendi- li gibi satarsanız tabii kaza olur, Bu düzen değişmedikçe nice kazalar ve . hayatlarını kaybeden vatandaşlar olur. 


Araplar Köyünden bir köylü 


NEVŞEHİR 


GÖRE KASABASININ 
SORUNLARI 


Göre Nevşehir'e 5 kilomet re uzaklikta bir kasabadır. Da gın sırtına dayanmış yıkık, bükük evleri vardır. MC Hükümeti bizleri senelerdir aldatmaktadır, Kasabamızın önün- den bir çay akar, Çayın suyu bizim arazimizden çıkar fakat 
AP'li Belediye Saşkanı suyü 
Nevşehir Belediyesine satar, 
'Bizim bahçelerimiz susuz kaldığından eskisi kadar mahsul kaldıramayız. Geçimimiz patates, soğan ve buğdaydandır. 
Yani çiftçilik. 

Öte yandan AP'li Belediye 
Başkanı Ülkü Ocağı açanlara belediyeye ait bir binayı beş seneliğine, masasıyla sandalyesiyle beraber verdi. 


Kahrolsun Faşizm ! 
Kahrolsun Rusya/Amerika ve 


uşakları ! 


.çıkladım. Sinirlenen 


DİYAR BAKIR 


BELEDİYEDE 
REVİZYONİSTLER 
İŞÇİLERİ SOYUYOR 


Ben belediye'de mevsimlik olarak çalışan birişçiyim, 
1976 yılı , ikramiyelerinin ödendiğini öğrenince kartoteks memurluğuna müracaatettim. 
Kartoteks memuru Ahmet 
Kurdoğlu bana 230 liralık bir fiş verdi. Ben muhasebeden a7 çok anladığım için,ikramiyemin az olduğunu,bir dolabın 


` döndüğünü farkettim, .Bunun 


üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yokuşa müracaat ettim. Fişi alarak haberi yokmuş gibi düzeltmeye çalıştı. 430 lira yaptı, Fakat benim gibi bekleyen 6-7 kişinin aynı durumda olduğunu görünce bir vurgun olduğu ve bu nu açığa çıkarmak gerektiğini kavradım, Başkan yardımcı sı Mehmet Yokuş'a giderek bunun bir hata olmadığı, sorumlusunun kendisi olduğunu, bunu işçilere anlatacağımı æ 
Başkan 
Yardımcısı "bunları mahkemeye vermek gerek "diye söy lendi. 

Ertesi gün Mehmet Yokuş ve diğer Başkan Yardımcısı 
Kemal Ezber ile birlikte kartoteks memuruna el çektirerek, kirli çamaşırlarını saklamaya çalıştılar. 

Bı gün CHP elindeki Diyarbakır belediyesi revizyonistlerin işgali altındadır. İki başkan yardımcılığını, lükleri ve sendika başkanlığını ele geçiren bü vurguncu takımı yurtsever işçi ve memur ları tasfiye ederek, bürokrasi içinde tırmanışa geçmişlerdir. 


ANKARA 


FAŞİSTLER OKULU $ 
KAPATTIRMAK İÇİN DTCF'Lİ 
ÖĞRENCİLERE SALDIRDI 


15 Mart sabahı okula gitmekte olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencileri ka mando saldırısına uğramıştır. 
Fakültede devrimci fikirlerin yayılmasından ve öğrenim özgürlüğü için gösterilen çabalardan telaşa kapılan koman- 


ANKARA 


CEZAEVİNDE BİZLERİ 
ARAMAYAN ARKADAŞLARI ELEŞTİRİ YORUZ 


Bizler Ankara Merkez Kapali Cezaevinde tutuklu olarak bulunan AYDINLIK ve HALKIN SESİ'nin izlediği proleter devrimci siyaseti savunan bir grup” . proleter devrimciyiz. 1975-76 yıllarında DGB davasından yargı- 


lanan arkadaşlarla sürekli bir şekilde ilgileniliyordu. 
Fakat nedense | le hiç bir şekilde | ilgilenilmiyor. 
Her hafta görüş günlerinde diğer siyasi mahkumların 


arkadaşları geliyor, gelişmeleri, siyasi olayları aktarıyorlar. Biz ise burada her şeyden mahrumuz. İki aya yakın bir zamandır arkadaşlar uğramadı. Arkadaşların yeni baştan eski hatalara düştüklerini görüyoruz. AY-DINLIK Dergisinin 64 ve 66. sayılarında açılan Darka - pıcılığa ve Subjektivizme Karşı mücadele kampanyasını tam olarak incelemedikleri için halâ doğru bir çalışma siyaseti izlevemedikleri anlaşılıyor. Bu hataların hepsi de "sol hatalardır" Türkiye devrimci hareketi içindeki çocukluk hastalıklarının tezahürleridir. Arkadaşlarımızm bu hatalarının kaynağı ideolojik alanda dogmatizm- den ve çeşitli küçük burjuva anlayışlarından kaynaklanmakta ve siyasi alanda da subjektivizme yol açmaktadır. 

Arkadaşların kampanyadan varılan sonuçları kavrayamadıkları apaçık ortadadır. Devrimciler hiçbir zaman, nerede olursa olsun ` ,hangi şart altında bulunur- sa bulunsunlar halkına olan sorumluluğu ve bağımlılığı unutmamalıdırlar, Arkadaşların bu konuda AYDINLIK ve HALKIN SESİ Dergilerine özeleştirilerini göndermelerini istiyoruz. Arkadaşlarımızın daha önceki ve 1977 
yılındaki hatalarımızı yeniden ele alarak köklü bir düzeltme hareketine girişeceklerinden | hiç bir şüphemiz. 
yoktur, 


Merkez Kapalı Cezaevinden bir grup devrimci 


PAZARCIK'IN FANFAZ KOYÜNDEN 59 KÖYLÜ SEÇİMLER KONUSUNDA ECEVİT'E AÇIK MEKTUP YOLLADI 


Pazarcık'ın Fanfaz köyünden 59 yurttaş CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e bir açık mektup yollayarak seçimlerde savunulmasını isledikleri bir program önermişlerdir. Köylüler, iki süper devlete, Amerika ve Rusya'ya karşı tam ba — Eımsızlık siyaseti izlenmesini, ağa topraklarına el ‘konarak bunların ki iye dağılılmasını, işkencecilerden hesap sorulmasmı, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü sağlanmasını iste-_ mektedirler. Köylüler, CHP Genel Başkanı'ndan böyle bir program açıklamasını ve bu talepleri konusundaki düşüncesini en kısa zamanda beklediklerini yazmaktadırlar. 


dolar, bir süreden beri saldırılarına devam etmekteydiler Faşistler son olarak düzenledikleri saldırıda birçok öğren ciyi yaraladılar. Bu saldırıyı Mehmet Yaprak, Adnan Filoğlu, Cabbar Altuğ, Kemal, Bülent, Gültekin adlı faşistler idare etmişlerdir. 

Olaydan hemen sonra öğrenciler saldırıyı protesto ederek okula girdiler, Çeşitli salonlarda olavı kınayan ko- 


nuşmalar yaptılar, Bir devrimci,komandoların öğrenim özgürlüğünü engellemek için saldırdıklarını, amaçlarının okulu kapatmak olduğunu anlattı, Faşist saldırıların ancak en geniş öğrenci kitlesinin mücadelesiyle altedilebilece — ğini belirtti. DTCF'li öğrenciler öğrenim özgürlüğü için verdikleri mücadelelerini sür düreceklerini bildirmektedirler. 
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SEÇİMLERİN ZAMANINI BİLE 
DIŞ ETKENLER BELİRLİYOR ! 


AP'den sonra CHP yetkili organlarının da karar almasıyla erken seçim gündeme girmiş bulunuyor.Hakim sınıfların geniş kesimlerinin uzun zamandır bir erken seçim istedikleri bilinmektedir. TUSİAD, Hür Teşebbüs Konseyi, Sanayi Odaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu gibi örgütler bu isteği sık sık dile getirmişlerdir. Gene Cumhurbaşkanı Korutürk ve Genelkurmay Başkanı Sancar'ın içinde bulunduğu " etkili çevrelerin" de erken seçimden yana olduğu birçok defa belirtilmiştir, AP ve CHP'yi erken seçim formülünde hakim sınıfların bu ortak eğiliminin birleştirdiği ortadadır. Anahtarın ise artık AP'nin eline geçtiğini de daha 1 Şubat tarfhli 94'üncü sayımızda belirtmiştik. Nitekim gelişmeler bunu doğrulamış, CHP AP'nin arkasından erken seçim kararı almış mevcut hükümetle seçime gitmeye razı olmuştur. 

Türkiye'yi hızla bugün içinde bulunduğu duruma sürükleyen ve hakim sınıfları bir erken seçime zorlayan etkenler nelerdir ? 

7 Mart tarihli Günaydın gazelesi (o "AP'yi 
erken seçim istemeye iten 13 sorun saymaktadır, Bunlardan en önemli olan ilk altısı şanlardır : " Ege Kıta Sahanlığı, Kıbrıs,Amerikan ambargosu, Ortak Pazar, Üçüncü Dünya ülkeleri ile ilişkiler, Lockheed olayı", Aslında Türkiyede seçimler dahil bütün gelişmelerin dış sorunlardan kaynaklandığını ilk defa Günaydın gazetesi ortaya koymuyor. Bugüne kadar birçok devlet yetkilisi ve parti o sözcüsü sorunların Türkiye'nin dış ilişkilerinde düğümlendiğini sık sık vurgulamıştır. 

1974 yılında girişilen Kıbrıs harekatı Türkiye'nin dış çelişmelerinin keskinleşmesinin başlangıcı olmuştur. Kıbrıs harekatından sonra Türkiye iki süper devletin hegemonya çatışmasının girdabına gittikçe daha çok sürüklenmiş özellikle sosyal-emperyalistlerin boyun eğdirme çabalarına açık hale gelmiştir. 
Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı izlenen düşmanlık siyaseti sosyal-emperyalisilerin etkinliklerini artırmaları için uygun bir zemin yaralmıştır, İşte bugün hakim sınıfların geniş kesimlerinin seçimlerle çözüm aradıkları sorunların temelinde bu gelişmeler yatmaktadır. 
Bugün artık dış sorunlar seçimlerin tarihini bile belirleyecek derecede büyük bir etkinlik kazanmıştır. 

Bu gelişmeler,iç çalışmaların şiddetlenmesini görmekle yetinen fakat, bizzat bu çatışmaların da temelinde yatan etkenleri kavra+ mayanlar için uyarıcı oimalıdır, Bugün Türkiye'de iki süper devletle halkımız arasındaki çelişmenin belirleyip etkilemediği tek bir gelişmedon sözedilemez. Bu gerçeği görmeyenlerin doğru görevler tespit etmelerine de olanak yoktur. 

Önümüzdeki seçim döneminde mücadele hangi temelde yürütülecektir ? Seçimlerin han gi tarihte yapılacağına dahi karar veren etkenler mücadele görevlerimize de ışık tutmaktadır,Halkın siyasi faaliyetinin daha da yoğunla- 


> 


Pazarcık'ın çeşitli köylerinden köylü dev. 
rimciler Halkın Sesi için topladıkları kurban derilerini satarak elde ettikleri 13 200 lirayı yollamışlardır. Halkın Sesi bu değerli katkı 


için Pazarcık köylülerine teşekkürlerini sun- li tadır. 


şacağı seçim döneminde proleter devrimciler bağımsızlık bayraklarını yükseltmek için kitlelere öncülük edeceklerdir. Seçimlerde izlenecek devrimci programın özü iki süper devlete ve özellikle Rus Yeni Çarlarına karşı birleştirilebilecek bütün güçleri birleştirmek için-mücadeledir. Bu görevi hakkıyla ` yerine getirmenin anahtarı ise doğru bir kitle çizgisi izlemektir. Daima en geniş çoğunlukla birleşmeyi esas almak; kitleleri etkilemeye ve se- 


ferber etmeye yönelen aktif tutumla bizi kitlelerden koparacak davranışlardan kaçınmayı birleştirmek; yarın mutlaka bizimle omuz omuza dövüşecek olan fakat bugün henüz meseleleri kavramayan yurtsever çevrelerle çatışmalara yol açabilecek tutumlardan sakınmak, halkın saflarında bölünme yaratmaya ve düşmanlık yaymaya yönelik tertiplere karşıen büyük uyanıklığı göstermek; doğru bir. kille çizgisi izlemenin anlamı budur. 


Halkın saflarında düşmanlık yayanlar mahkum ediliyor 


Gençlik içinde arkadaşça tartışma ortamını yokelmeye yönelik davranışlarını gittikçe artıran Halkın Kurtuluşu tarafları bazı unsurlar, son olarak Site Yurdunda olay çıkarmışlardır. Üstüste kavga çıkâran Halkın Kurtuluşu taraftarları Site'de gençler tarafından eleştirilmiştir. Ba konu ile ilgili olarak yayınlanan "Proleter devrimci gençler" imzalı bir bildi- 


riyi kısaltarak sunuyoruz. 


Site Yurdunda Halkın Yolu görüşlerini savunan arkadaşlarla tartışan iki proleter devrimci, tartışmada bulunmayan, ancak revizyonizmle uzlaşma teorilerinin eleştirilmesinden öfkelenen on kadar Halkın Kurtuluşçusunun sataşmasına uğradılar, Proleter devrimcilerin bir mesele varsa bunun tartışmayla giderilmesi gerektiği konusundaki ikazlarına Halkın Kurtuluşçuları tekme ve yumruklarla ecevap verdiler. Proleter devrimciler saldı- 

bir süre sonra Halkın Kurtuluşçuları sözde bir özeleştiri yaptılar. 

Bu olaydan bir kaç gün sonra Site yurdunda, İYÖD'lü arkadaşlar Devrimci Gençlik dergisi satarlarken yine Halkın Kurtuluşçularının saldırısına uğradılar. 
Saldırının Devrimci Gençlik dergisi sattırmamak gibi bir gerekçesi vardı. Proleter devrimciler diğer devrimcilerle bir likte bu' saldırıyı göğüslediler. İYÖD'lü ar kadaşların yangına körükle gitme tutumları ise hatalıydı. Her iki taraf (o olaydan sonra militanlarını toplayıp muhtemel bir çatışma ortamı yarattılar. Ancak proleter devrimcilerin, Halkın Yolu'ndan arkadaşların doğru tutumu yeni bir olayı engelledi, Bu olay üzerine devrimciler a rasında yapılan toplantıda Halkın Kurtuluşu taraftarları teşhir olunca sözde bir özeleştiri.yaptılar. Aynı toplantıda özeleş tiri yaptıktan az sonra bazıları tekrar patırtı çıkarttılar, Sonra,bir kere daha 


özeleştiri yaparak "özeleştiriyi" soysuz- ` 


laştırmaya devam ettiler, 

Halkın Kurtuluşçularının bu hataları nadir raslanılan olaylardan değilaylardır sistemli olarak gelişen olaylar zincirinin son halkalarını oluşturmaktadır. Bu hatalarda belirleyici olan ideolojik ve siyasi çizginin kendisidir. Yanlış ideolojik ve siyasi çizgi, hataların köküne inip değişrilmediği taktirde, Halkın Kurtuluşçuları 


sözde özeleştirilere devam etmekten kur” 


tulamayacaklardır. 

Halkın Kurtuluşunun bu hataları, geçmişte olduğu gibi bugünde faşizmin ve özellikle revizyonizmin güçlenmesine hiz met etmektedir. Bu hatalar devrimcilerin birliğini, gençliğin birliğini parralamak- 


tan başka hangi sonuca hizmet edebilir ki? 

Proleter devrimeler yalnız devrimci akımlara karşı değil, halkın  saflarındaki bütün sınıf ve tabakalardan unsurlara dostça davranırlar, Varolan çelişkileri, ikna yöntemleriyle zora dayanmadan çözülecek halkın içindeki çelişkiler -olarak görürler, Halk sınıfları içindeki bütün siyasi akımların serbestçe örgütlenebilme, sözle veya yayınla görüşlerini yayabilme haklarını savunurlar, Bu yalnız proleter devrimcilerin uyması gereken bir ilke değil, bütün yurtseverlerin ve demokratların savunması gereken bir ilkedir, İşte Halkın Kurtuluşçuları bu ilkeleri ihlal etmektedir. 

Gençliğin öğrenim özgürlüğünün ve can güvenliğinin kalmadığı şu sıralarda, anli-revizyonist anli-faşist gençliğin birliğini parçalayacak bölücü ve zararlı eği limlerin yok edilmesi gerekmektedir, Bu konuda hatalı eğilimler içinde bulunan gruplar, içlerinde düşmanlığı körükleyici unsurları eleştiriye tabi tutmalı, iflah olmazları tecrit etmeli, bölücü ve sekter hataların sözde "özeleştiri"lere rağmen bir dizi olayda devam nedenlerini ,ideolojik ve siyasi çizginin kendisinde aramalıdırlar. 

Proleter devrimciler şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrada, gençliğin birliğini bölücü tavırlara karşı mücadele vereceklerdir. Proleter devrimcilere ve halkın içindeki;diğer devrimci akımlara karşı yapılan saldırıları, yayınları , sattırmama Şeklindeki engellemeleri önlemek amacıyla en başta proleter devrimciler direnecekler, lekkeci ve bölücü eğilimleri mahkum edeceklerdir. 


GENŞLİK İÇİNDEKİ TEKKECİ VE 
BÖLÜCÜ EĞİLİMLERİ YIKALIN ! 
V İKİ SİPER DEVLETE KARŞI 


NLİĞİ VE 
ÖĞRENİM ÖZGÜRLİ 


NE AMERİKA NE RUSYA 
BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE ! 


Demirel'in demeci 


MG iktidarını 


sorumluluktan kurtaramaz! 


21 Mart tarihli ajans hasberleri arasında o Demirel'in aynı gün radyodan da okunan bir demeci yer alıyordu. Belirtildiğine göre Demirel bu demecinde, "Türkiye'nin ırk ayırımının ortadan kaldırılma. 
sı, sömürgeciliğe son verilmesi ve kurtuluş hareketleri- nin bü yoldaki meşru mücade lesinin desteklenmesine dair bilinen tutumunu teyit etmiş, Türkiye'nin Rodezya'ya zorlayıcı iktisadi tedbirler uygulanmasını öngören Güvenluk Konseyi kararı dahil bu konu ile ilgili tüm Birleşmiş. 
Milletler kararlarını desteklediğini belirtmiştir, " Haber şöyle devam etmektedir:" Türkiye'nin Namibya Konseyi kurucu üyesi olarak da Birleşmiş Milletler'de faaliyet gös. 
terdiğini belirten Başbakan 
Süleyman Demirel bu vesileyle Türkiye'nin 'sömürge yönetimi altındaki ülke ve halklara bağımsızlık verilmesi »ildirisinin ortak sunucuları, aer türlü ırk ayırımının ön- 
.enmesine dair sözleşmenin mzacıları arasında olduğunu’ atırlatmıştır., Başbakan Sücyman Demirel (o mesajında ıyrıca ırk ayırımı komitesián başarılı çalışmalarının de amı temennisinde bulunmuşar," 


Süleyman Demirel bu meajı 21 Mart'taki "Irk Ayırıamm Kaldırılması İçin Uluslararası Gün" dolayısıyla Bir. 
leşmiş Milletler Irk Ayırımı Özel Komitesi Başkanı L. 

Harrimann'a göndermiştir. 
Sözler biraz da yerine geti-' rilmelidir, Aksi taktirde ` söv- 


lenenler bir yalan. dolandan ibaret kalır, Demirel yukar- daki demeci verdiği sırada 
Zimbabve halkının? önderi 


ZANU temsilcilerinin yurdumuzdan sınırdışı edilmesinin üzerinden daha üç gün geçmemişti, Üstelik Demirel'in ba- 


şında bulunduğu MC iktidarı bizzat Pirleşmiş Killetler 
Türkiye temsilciliği tarafın 


dan düzenlenen ve ZANU? lu konukların da katılacakları toplantıyı iptal ettirmenin soruraluluğu altındadır, Demire ve MC iktidarı bu sorumsuz ve ciddiyetsiz tutumlarıyla kimi aldatacaklarını sanmakta - dırlar? 

Türkiye'yi gerçek dostlarından koparmaya yol açan bu tutumlar ülkemizi gittikçe da ha çok iki süper devletin yedeğine sürüklemekten başka bir sonuç veremez, MC iktidarının son girişimi Türkiye'nin bütün dünya ülkeleri önünde utanç verici birduruma düşmesine yol açmıştır. MC iktidarı Üçüncü Dünya ülkelerinin desteğini, Kıbrıs'ta işgali sürdürerek,. komşumuz Yunanistan'a karşı düşmanlık güderek ve ırkçılığa ve sömür geciliğe karşı mücadele eden Zimbabve halkının temsilcilerini sınırdışı ederek kazanamayacağını bilmek zorundadır, Başbakanın ağzından alay edercesine verilen demeçler bu Üçüncü Dünya düşmanı siyaseti örtbas edemez, MC iktidarının siyaseti Birleşmiş Milletlerde ve başta Afrika ülkeleri olmak üzere Zimbabve halkının mücadelesini destekleyen bütün dünya ülkeleri tarafından mutlaka kınanacaktır, Esasen Demirel'in demeci bu tepkilerin verdiği telaşın da bir ürünüdür, Nitekim Başbakanın bu yıla kadar 21 Mart dolayısıyla hiç mesaj yayınlamadığı bildirilmektedir. Elbet te bütün dünya ülkeleri ve halkımız Türkiye'den verilen 


sözlerin tutulmasını isteyecek 


lerdir. 

Halkımız ise ZANU'lu yok daşları bağrına basmıştır. MC iktidarının halkımızın değerli konuklarına karşı giriştiği 


düşmanca davranış geniş bir tepki yaratmıştır. 


Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih profesörü ve diş politika yazarı . Ahmet Şikrü Esmer dergimiz muhabirinin ZANU heyetinin sınırdışı edilmesi hakkındaki sorusunu şöyle cevaplamıştır; 

“Türkiye'nin dış politikası irk ayrımcılığına karşı olduğundan ve bütün uluslar arası toplumda bunu kınayan nitelikte . oy 


Ndondo 

ve Sanderai yoldaşlar 
Aydınlık sahibi 
Leyla Yurdakul. 

ve dergimiz sahibi 
Hüseyin Karanlık'la! 
birlikte 


ZANU temsilcilerinin sınırdışı edilmesi kınan 


` Prof. Ahmet Şükrü Esmer 
«Bu gurubun sınırdışı edilmemesi rende» 


kullandığından bu grubun sınırdışı edilmemesi lazımdı, Çünkü bizim dış politikamza aykırı harekette bulunmadılar, Ve bilakis desteklediler, Kaldı ki Türkiye Namibya'yı Güney Afrika'nın boyunduruğundan kurtarıp bağımsızlığına götürecek olan Birleşmiş Milletler Komisyonunun ll üyesinden biridir, " 


Aydınlık Dergisi ZANU heyetinin sınırdışı edilmesini Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği Örgütü'ne bildirdi 


Aydınlık Dergisi konuk ZANU heyetinin kanunsuz olarak sınır dışı edilmesi üzerine çeşitli girişimlerde bulunmuştur, Cumhurbaşkanı, parti liderleri ve Milli Birlik grubuna yazılan mektuplarda durum açıklanmış ve MC iktidarının tutumu kınanmıştır. Aydınlık ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri K. Waldheim, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahhim A. Farah, BM Irk Ayırımına Karşı Özel Komite Başkanı L. Harriman'a ve Afrika Birliği Örgütü başkanlığına da birer mektup göndermiştir, Aydınlık bu mektuplarında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Irk (| Ayırımının Kaldırılması İçin Uluslararası Günü sevinçle karşıladığını belirtmekte ve ZANU heyetinin sınır dışı edilmesini anlatarak şöyle demektedir; 


"Halkımız, ZANU heyetinin sınırdışı edilmesini utanç verici bir tutum olarak görmekte ve benimsememektedir. ZANU heyeti Türkiye" 


de bulunduğu sürece gittiği her yerdeki halk kitlelerinden çok yakın ve sıcak bir ilgi görmüştür. Heyetin Türkiye'de bulunduğu dört 


gün, Türkiye halkının Afrika'da ırkçılık ve sömürgeciliğe karşı mücadele ile çok yakın bir dayanışma içinde olduğunu göstermiştir, 

Ekselansları, size bu mektubu Türkiye halkının ırk ayırımından nefret eden duyguları na tercüman olarak yazıyoruz. Türkiye halkı ırkçılığa karşı mücadele veren ZANU heyetini bağrına basmıştır. ve Birleşmiş Milletler! 
in "Irk Ayırımının Kaldırılması" için ilanettiği uluslararası günü bütün kalbiyle desteklemektedir. " 


Ankara ve İstanbul'da birçok kuruluş ZANU temsilcilerinin 


sınırdışı edilmesini 


Aydınlık Dergisinin davetlisi olarak _ yurdumuza gelen ZANU heyetinin sınırdışı edilme si çeşitli kuruluşlar tarafından protesto edilmektedir, 

Ankara'da Halkevleri Genel Merkezi, DİSK ASİS Sendikası, DİSK Yeni Haber-İş Sendikası Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) İkin- 


ci Başkanlığı, Memurlar Derneği (MEM-DER Tutuklu ve Mahkumlarla Dayanışma _ Derneği 


TUMAD-DER), Hacettepe Kültür Derneği (Hacettepe-Der), ODTÜ İdari İimler (o Fökültesi Öğrenci Derneği. (ODTÜ -İFÖD), ODTÜ-FEFÖD, ve ODTÜ-MFÖD,ZANU heyetinin yurt dışına ıkarılmağını protesto etmişlerdir. Bu kurulün 


lâr tarafından imzalanan açıklamada şöyle den mektedir: 


protesto ediyor 


"MC iktidarı uluslararası . kuruluşlarda Zimbabve halkının mücaedelesini destekleyen kararlara imza atmıştır. Buna rağmen, Zimbabve halkının temsilcilerinin ülkemizde bulunmasına dahi izin vermemesi, onun bu kararlara «arşı ne kadar sahte bir tutum içinde olduğunu gösteriyor. MC iktidarı bu uygulamasıyla Zimbabve'deki ırkçı yönetime destek olmuştur.MC' nin uluslararası kararları ve bütün hukuki gerçekleri ihlal eden bu tutumunu kınıyoruz. 


"Biz aşağıda imzaları bulunan; kuruluşlar, özgürlüğü uğruna mücadele eden Zimbabve hal kının yanındayız. Zimbabve halkı ırkçı rejimi sömürgeciliği ve emperyalizmi mutlaka altedecektir. " 


or 


———> 


İzmir ve 
Akhisar'dan protestolar 


Basına bir açıklama yapan Türkiye Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Bila MC'nin tutumunu kınamıştır, TBP Genel Sekreteri şöyle demiştir; 

“İktidarın bu tutumu, Türkiye'nin altına imza attığı BM kararlarına da uygun değildir.kanısındayız, " 

İstanbul'da muhabirimize bir demeç veren TBP İstanbul Gençlik Kolları Sekreteri Lütfü Kırayoğlu MC iktidarının tutumunu protesto etmiş ve Zimbabve halkının yanında olduklarını belirtmiştir. 


İzmir Şirinyer Halk Dayanışma Derneğinden 57 
yurtsever ZANU heyetinin sınırdışı edilmesi olayıy- la ilgili olavak dergimize yolladıkları mektupta şunları söylemektedirler; 

"Zimbabve halkının temsilcisi ZANU heyetinin ka munsuz bir şekilde sınırdışı edilmesi MC'nin r devletlere boyun eğen tutumunun açık bir 

"Halkımız,Zimbabve halkının yanındadır. 
heyetinin smiedişi edilmesini protesto ediyoru 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İzmir'in Halay Semtinden bir grup devrimci de MC'nin ZANU heyetini sınırdışı etmesini protesto eden mektuplarında şöyle diyorlar; 

"Bu tamamen keyfi bir uygulamadır. Faşist MC bu hareketi ile kimlerle işbirliği içinde olduğunu or taya koymuştur, Tüm halkımızın isteği ZANU heyetinin yurdumuza davet edilmesi ve haklı davalarını halkımıza anlatabilmelerinin sağlanmasıdır. " 


sistese002000000009052 


Manisa Akhisar'dan ortak imzalı bir mektup yok layan 12 işçi ve öğrenci, MC iktidarının uygulamasını iki süper devlete boyun eğme tutumunun bir yansıması olarak gördüklerini belirtiyorlar ve ZANU heyetinin sınır dışı edilmesini kınıyorlar. 


Zimbabve halkının özgürlük savaşı ve bizim tutumumuz 


Prof. Dr. Nuri Karacan 


ZANU heyetinin sınırdışı edilmesi üzerine “TÜMÖD (Tüm Öğretim Üyeleri Derneği) Baskanı 


Prof. Nuri Karacan'la görüştük. Karacan'ın de 
ZANU'lu yoldaşların katılmasıyla 18 Mart 1977 
çılıkla ve Sömürgecilikle Mücadele Toplantısı" 


rgimize verdiği demeci sunuyoruz, Prof, Ka günü Boğaziçi Üniversitesinde yapılzcak olan " 'nda konuşmacı olarak yer alacaktı, 


an 


Kıymeti ve artık kiymeti yaratan emek ol- 


duğu halde, kapitalist sistemin bir iç çelişkisi olarak, yeni teknolojik gelişmelerin kapitalistleri: sermayenin organik birleşimini yükseltmek zorunda bırakması, ülke içinde aşırı sermaye birikimi ve tekelleşme eğilimine, bu da emperyalizme yol açmış; kapitalizmin bu aşamasında biriken aşırı sermayeyi ihraç gereği, finans-kapitali ve dünyanın uluslararası tröstler arasında bölüşümü olgusunu ortaya çıkarmıştır. İngiliz emperyalizminin doruk noktası 1576-1914 dönemine rastlar, Bu dönem- de İngilizlerin sömürge haline getirdikleri top rakların alanı 22,5 milyon kilometre kareden 33,5 milyon kilometre kareye yükselmiş, sömürge haline getirilen ülkelerden biri de (1490 yılında) Zimbabve olmuştur. 


imbabve bu tarihten günümüze mürü ve ırk ayırımının şiddetle sü tipik bir sömürge olmuştur. Sömüren ` beyaz derili göçebe kapitalistler, sömürülen ve hor görülen siyah derili Afrikalılardır, Bu sömürü ve ırkçılığın tipik bazı örnekleri şunlardır; 194'de bir kaç sömürgeci tekelin işlettiği madenlerde 90 000 Afrikalı çalıştırılıyordu; 1928' de çıkarılan töprak dağıtımı kanunu sonucunda 
bir beyazın 2000 hektar, yerli ailenin ise. 3 
hektar toprağı oluyordu; günümüzde bile, bir siyah derili beyazlara ait vagonda yolculuk ede mez; bugün Zimbabve nüfusunun ancak yüzde dördünü oluşturan beyazlar yönetime tamamen hakimdir, Bagban jan Smith, beyaz ırkın üstünlüğünü açıklamaktan çekinmemektedi “Renk esasına dayanan bir Rodezya (Zimbabve) hükümeti düşünemiyorum. Birine, yetkinlik düzeyine göre değil de, derisinin rengine dayanarak hükümete katılmak hakkı verirsek, bu Zodezya için yıkım olur... bugünkü uygulamada ırk ayrımı kurallarının çoğu siyah Rodezyalıların lehinedir, , . bu (ayrım) ortadan kaldırılırsa ve herkesin serbestçe rekabet etmesine izin verilirse, beyazlar bu mücadele- den muhakkak tamamen galip çıkarlar, “(News week, 24 Mayıs 1976. s, 23) 


delesine sistemli şekilde 1961 yı ve bu amaçla örgütlendi. +u gınlarından bir 

Birliği)dir. Bu örgütün üç sa; verdikleri savaşın niteliğini an ve ve Türk halkı arasında da i üzere Aydınlık Dergisi tarafından davet edildiler, 15 Mart Salı günü Türkiye'ye geldiler 
18 Mart günü Boğaziçi Üniversitesinde yapılıc: 
bir panele katılmaları, 9 Mart günü konfe vermeleri İçişleri Bakanlığınca önlendi, Mart'da Birleşmiş Miletler Irk Ayıvımıma Kür $1 Özel Komite tarafından ilan edilen "Irk Avı rımının Kaldırılması için Uluslararası Günde bir uçakla sınırdışı edildiler. 

Olay hangi yönüyle bakılsa üzücü ve mantık dışıdır. Türkiye Birleşmiş Milletler'de Zim babve'deki sömürgeciliğe ve bu ülkede uygulanan ırkçlığa karşı oy kullanmıştır. Bir ülke uymıyacağı kararları desteklerse, bu ülke ulu lararası düzeyde itibarını yitirir. Misafirler wrist olarak geldikleri, bu nedenle Türkiye'de siyasal nitelikteki toplantılara katılamayacak— ları ve konferans veremeyecekleri tezi de savunulamaz. Bir turistin hangi haklardan ya lanıp yararlanamıyacağı kesin şekilde bellidir; bir turist, kanunlarda aksi gösterilmediği ece bütün haklardan yararlanır; bu nedenle milletvekili seçilemez, fakat konferans verebilir, Özellikle bu konferans, ezilen ve öz; ğü için çarpışan bir ulusun önde gelen bir fe a tarafından verilecekse, konferansın konusi rgeciliğe ve ırkçılığa karşı nitelikteyse sömürgecilik ve ırkçılık insan haklarına ñykırıysa, böylebir konferansınönlenmesi ve hu viğit insanların kanunlara aykırı şekilde sınır ışı edilmesi daha da utanılacak bir tutum nnine gelir. 

Fakat hiçbir kuvvet nehirleri.tersine akı— tamaz. 

Yaşasın Zimbabve halkının ulusal özgürlük savaşı! 

Yaşasın Zimbabve ve Türk halkı arasındaki kardeşlik ve dayanışma ! 


ZANU heyetinin s nırdışı edilmesine karşı BASINDA TEPKİLER 


“EMİL GALİP SANDALCI 


"Cuma günü de ırkçı Todezya (Zimbabve) yö. 
netimiine karşı dövüşen, Zimbabve'nin bağımsızlığı için çalışan Zimbabve Ulusal Birliği 'ZANU' örgütünün çeşitli konferanslar vermek üzere Türkiye'de bulunan üç temsilcisini gözaltına almıştır, Boğaziçi Üniversite'sinde düzenlenen "Irkçılık ve Sömürgeciliğe Karşı Mücadele! konulu panele giderken polis yoldan çevirip Emniyet Müdürlüğüne götürmüş, sonra da sinırdışı et miş... g 

“ZANU temsilcilerini gözaltına alırız, sınırdışı ederiz ama,.. Afrika'nın güneyinde ` insan haklarının çiğnenmesine karşı çıkarız. "(Vatan, 
20 Mart 1977) 


ALI SİRMEN 

"Zimbabve halkı sömürgeciliğe ve ırkçrlığa karşı örgütlü savaşım ve savaş bayrağını açmıştır. Zimbabve African National Union (ZANU) (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği) bu mücadele içindedir. 48 üyeli Afrika Birliği ZANU' yu tanımıştır. 

, "IS Mart 1977 günü bu kez Türkiye'deyiz. Üç kişiden oluşan bir ZANU heyeti üyeleri bir süre önce gözaltına alınmışlardır. Tıpkı daha önce gözaltına alınan Fi- 
„listin Kurtuluş Örgütü Temsilcileri gibi. 
Ve kısa süre içinde sınır dışı edilmişlerdir. 
Zimbabve Halkının, Türk Halkına davasını tanıtmak, dostluğunu iletmek çok haklı, çok insanca 


davasında destek istemek için gönderdiği temsil ciler, Sınır dışı edilme nedeni, ZANU üyelerinin turistik pasaportla ülkemize geldikleri halde,ken di davalarını: dile getirecek, ülkelerinde meydana gelen cinayetleri anlatacak toplantılara katılmala ru... " (Cumhuriyet, 21 Mart 1977) 


azınlığın iktidarda kalmak için direnişlerini ledik. Yerli halk bu söm başkaldırdı. 
ya kamuoyu bu savaşı benimsedi.Birleşmi letler'de karar üstüne karar almıyor, bu 

ve son verilmesi isteniyor. Türkiye de ay nı yönde oy kullanıyor her zaman. Ama sonra bir.derginin çağrısıyla Türkiye'ye geldiler ve 


_ konuştular diye kapı dışarı etmekten geri kal- 


TÜRKKAYA ATAÖV 


"MC iktidarı, ırkçılığa karşı mücadelede bü yük anlamı olan uluslararası bir anma gününde Zimbabve kurtuluş örgütlerinden ZANU'nun temsilcilerini sınırdışı etti, Böyle bir iktidarın Başbakanı olan Süleyman Demirel'in sözkonusu yıldönümü nedeniyle soylemek zorunda kaldığı yavan sözler insan haklarından yana olanları kandıramaz... Olay birkaç günlük olmasına ~ rağmen Türk basınının demokratik kanadı konunun önemli yanlarına hemen değindi. " (Vatan, 
24 Mart 1977) 


MÜŞERREF HEKİMOĞLU 


"Yabancı diplomatlar, özellikle üçüncü dünya lılar da Zimbabveli liderlerin sınırdışı edilmesi ne yorum yapamıyorlar. Onları Ankara'da Başba kanın, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ve de CHP Genel Başkanının selamlamasını beklerken 'turist pasaportuyla geldiniz, izinsiz konuştunuz' gerekçesiyle kapı dışarı edilmelerine hiç bir an lam veremiyorlar... a 
"Yıllarca Rodezva'da ırkçı ve sö 


mıyoruz. .. Bu olayın yankılarını nasıl ` sileceğiz bakalım. . . Vaktiyle Cezayir'e karşı lenen yanlış politikanın Tür 

yalnızlığa ittiğini ansıyanlar, son olayın gi boyutlara varacağını kestiremiyorlar. " (Cumhuriyet, 22 Mart 1977) 


NIMET ARZIK 

"Adamlar, İan Smith'in azınlık yönetimiyle savaşıyorlardı. 

", .. Basın toplantısı yapıldı, Gazeteler ziyaret edildi, Vatan, Hi et, Milliyel,.. Boğaziçi Üniversitesi bir panel organize edecekti. 

"Barolar Birliği kabul edecekti. 

"Birleşmiş Uluslar kokteyl verecekti. 

"Resmi konuk olmasa: da, Kurtuluş Savaşı verenlere karşı eğilimlidir bizim toplum... 

0 

"Bu adamlar önemli aslında, . . Delege İngi tere, bunları karşısına alıp konuşuyor, turist pa saportuyla dolaştıkları halde, Bonn bunlarıkar « şına alıp konuşuyor... Sonra, hangi elektrik düğmesi ters döndüyse, açık kapılar yavaş yavaş kapanmaya başladı. " (Barış, 24 Mart 1977) 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Dünya Bankasının 
Türkiye'ye karşı tutumu 


Geçtiğimiz hafta içinde Dünya Bankasından bir uzman heyeti MSP'nin çağrısı üzerine Ti ye'ye geldi, Ancak heyet Maliye Bakanlığında iyi karşılanmadı, Görüşmeler bir sonuç vermedi ve uzmanlar "Türkiye ekonomisinin içinde bu Tunduğu durum hakkında endişelerini" belirterek Türkiye'den ayrıldılar. MSP propaganda amacıy la attığı temellere seçim öncesi beton çıkmak istiyor, AP'li Maliye Bakanı ise bunu engelliyor. 
Ancak yıllarca ülkemiz ekonomisi üzerinde bakanlardan daha fazla söz sahibi olan bu uzmanla rın şimdi böyle davranışlarla karşılaşmaları så dece AP-MSP arasındaki seçim çekişmesi ile açıklanamaz. Bu sebebi. Amerikan emperyaliz - minin dünya çapındaki gerileyişinde ve bu gerileyişin ülkemiz şartlarına yansımasında aramak gerekir. 

Dünya Bankası İkinci Dünya Savaşından sonra Amerikan emperyalizminin sermaye ihracı politikasını yürütmek amacı ile kurulmuştur. Bugün de başında Amerika'nın eski Savunma Bakanı McNamara var, Görevi esas olarak ABD emperyalizminin yarı sömürgesi olan ülkelerde em peryalizme bağımlı ekonomik yapıyı sömürüyü rasyonelleştirecek yönde düzenlemektir. Dünya Bankasının kredileri ancak banka tarafından onaylanmış olan projelere verilmekte, böylece ekonomik bağımlılığın devamı ve gelişmesi sağ lanmaktadır, Verilen, krediler' aynı zamanda Batılı emperyalist ülkelerden, genellikle de Amerika'dan ithalat karşılığında olduğu için, dış ticaret de emperyalist denetim altına alınmış olmaktadır. Bankanın verdiği kredileri iki faktör etkiliyor: 


l- Siyasi nedenler; Banka kredileri ABD em peryalizminin nüfuzunun yayılması ya da korunması amacına uygun olarak dağıtılmaktadır. Kre di kesme tehdidi siyasi baskı aracı olarak kullanılmaktadır. 

2- Kredi alacak ülkenin ekonomik durumu; Kısaca sermaye ihraç edilen ülkenin aldığı bor— cu faizi ile birlikte ödeyecek yapıda olması gerekiyor. Bunun için ülkenin döviz kaynakları(ihracat, işçi dövizleri vb. ) ile döviz ihtiyacı (ithalat, dış borç, anapara ve faiz ödemeleri vb. ) arasındaki oranı gösteren bir formül kullanılı — yor. Bu ülkelerin kredi değerliğini! gösteriyor . 
Ancak bu tali. 'bir faktör. ABD emperyalizminin yıldızının parladığı yıllarda, hegemonya siyasetinin kredi verilmesini gerektiren ülkenin kredi değerliği, düşük ise, bu ülkeye Amerikalı uzman larca hazırlanan raporlara göre reformlar "tavsiye" ediliyor, alınan ekonomik tedbirlerle Ydevelüasyonlar , vergi reformları vb. ) ülke ekonomisinin emperyalist sömürüyü devam ettirmeye uygun bir seviyede tutulması sağlanıyordu, 


Ancak ABD emperyalizminin dünya çapında gerilemeye başlaması ile birlikte, ekonomik iliş 'kilerde de değişiklik oldu, Bir yandan, ülkeler üzerinde ABD'nin siyasi ve ekonomik denetimi zayıflarken, bir yandan da Dünya Bankası ve benzeri kuruluşların mali imkanlarından gittikçe arten bir kısmı emperyalist ülkelerin ekonomik bunalım karşısında aldıkları tedbirlere ayrılmaya baklandı. 

Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden sonra, siya - si ilişkilerinde meydana gelen değişiklik, Dünya Bankası ile ilişkilerine de yansıdı. Ekonomik buh ran ve Kıbrıs meselesinin getirdiği yüklerle gittikçe artan dış finansman ihtiyacı, APP ve Avrupalı emperydlistlerle Dünya Bankası gibi kuru - luşlardan alınan uzun vadeli krediler yerine bir yandan Rus kredileri, diğer yandan DÇM gibi te 


feci kredileri ile karşılanmaya çalışılıyor. Dün - ya Bankası heyetinin belirttiği endişeler bu durumdan doğuyor; -Rusya'dan alınan krediler Sos yal-emperyalistlerin siyasi nüfuzunu da arturiyor, 


-Yüksek faizli DÇM kredileri Türkiye'yi git 


tikçe daha çok batağa sürüklüyor, her DÇM kısa bir süre sonra daha büyük bir dış borç ihtiyacı doğuruyor. Bu gelişmenin sonunda ya batılı emperyalistler Türkiye'ye büyük miktarda geri alınması çok zor kredi vermek : zorunda kalacak lar, ki içinde bulundukları ekonomik buhran böyle bağışlara imkan vermiyor, Ya da bu ihtiyacın sosyal-emperyalistler tarafından karşılanma sına göz yumacaklar, ki hu da Türkiye'deki emperyalist menfaatlerini Rusya'ya terketmek ola cak. Nitekim gelen uzmanlar; "Türkiye'deki ekonomik durumu iyi görmediklerini ve yüksek faizli borçlanmanın (DÇM kastediliyor) ekonomiye yüklediği yükten büyük endişe duyduklarını... 
DÇM dışında başka kanallardan alınan paranın (Rusya kastediliyor) Türkiye'nin ithalat potansi- 


yelini ipotek altına almasından kuşkulandıklarını" 


söylüyorlar. (Eürriyet , 15 Mari 1977) 


Ancak bütün bu endişelere rağmen Türkiye" nin ihtiyacını karşılayacak bir kredi programı uygulamalarına imkan yoktur. Çünkü; 


-Türkiye'nin ekonomik durumu çok kölü kredi değerliği çok düşüktür. Buna karşılık ihtiyaç çok fazladır, 

-Siyasi ilişkilerin durumu geri alınması şüpheli bu kadar büyük miktarda para 

verilmesineyygun değildir. ABD askeri yardım-programını uygulamazken, Dünya Bankasının geniş çaplı kredi prog — ramlarını kabul etmesi düşünülemez, 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Romanya ile dostluk güçlendirilmelidir 


Romanya alk Cumhuriyeti Dışişleri ` Bakanı George Macovescu, hükümetin davetlisi olarak geçen hafta Türkiye'ye geldi, Romanya Dışişleri Bakanı ülkemizde Dışişleri Bakanı Çağlayangil'le görüşmeler yaptı, Konuk bakan CHP Genel Başkanı Ecevit'le de görüştü. 

Türkiye-Romanya Dışişleri Bakanlarının yaptıkları görüşmelerden sonra yayınlanan ortak bildiride "ekonomik, teknik ve sanayi işbirliğini öngören. yeni pro jeler geliştirilmesi hususunda görüş birliğine varıldığı açıklandı, Ecevit de Macovescu ile görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada "Romanya Dışişleri Bâkanı ile yalnız keyi ilgilendiren sorunların değil, bölge ve dünya sorunlarının üzerinde de ayrıntılı olarak''durduklarını belirtti, 

Balkanlardaki komşumuz dost ve kardeş Romanya'nın Dışişleri Bakanının ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yeni bir vesile teşkil etmiştir. 

Sovyet sosyal-emperyalistlerinin Balkanlar üzerinde büyük emeller besledikleri günümüzde, Balkan ülkelerinin birliği ve dayanışması büyük önem taşımak- ye Balkanlarda, Yeni Jarların Rulgaristan ile değil, milli bağımsızhğına tutkun, sosyalist Romanya ile birleşmeye büyük bir özen göstermelidir, 


Bu şarllarda bütün umullarmı Rusya'ya bağ lamaktadırlar, Maliye “akanınn Dünya Bankası uzmanlarına karşı tavrı da bu şartların sonucu. 
dur. 
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Ege deki gerginlik 
Yeni Çarlara yarıyor 


Türkiye ile Yunanistan arasındazi ilişkilerde geçtiğimiz aylarda gö- 


rülen olumlu gelişmelerden sonra Ege'nin suları yeniden bulandı, Hart ayı başlarında Ege hava sahası konusunda iki ülke arasında çıkan anlaşmazlık karşılıklı notalarla iki ordunun karşı karşıya geldiği bugünkü noktaya kadar (o tırmandırılmıştır. 

Türk Deniz ve Hava Kuvvetlerinin 


ortaklaşa giriştikleri "Deniz Kurdu- ` 


77" tatbikatı ile birlikte Türk hakim $ınıflarının en gerici kesimlerinden <aynaklanan bir Yuran düşmanlığı ortalığı sarmıştır, Gazetelerde Demirel Yunanistan'ın Ege'deki adalarını silahtan avındırmasını aksi taktivde "başıma dert açacağını" si leyen tehditkar açıklamalarına yer den başlamıştır, Öte yandan "Deniz Kurdu-77" tatbikatına destroyer, denizaltı ve çıkarma gemilerinin katıllığı bildirilmektedir, Milli Güvenlik Kurulu tatbikatı toplantı halinde iztemiştir, Türkiye hakim sınıfları 'ge'de nereye çıkmayı planlamaktarlar? Böyle bir tatbikatın Tür! 
ye'nin savunmasıyla zerre kadar ilzisi olmadığı ortadadır. 

Türkiye hakim sınıfları Yunanis- an'a karşı böylesine kabadayı bir utuma girerken nereden güç almakadırlar?Bunu anlamak için gazeteerin diğer sütunlarına gözatmak yeerlidir, 

Yunanistan'la ilişkilerin gergineşliği günlerde Çağlayangil de Rus- a'daydı, MC iktidarı sosyal-emper- 
“alistlerin dayattıkları işbirliği ve iostluk" anlaşmasını imzalamayı ir süredir gecikliriyordu, Hatta bu 'üzden daha önce planlanmış bir taam resmi ziyaretlerin-bir kaç defa :rtelendiği bilinmektedir, Yunanis- an'a ateş püsküren ve Ege'deki milli çıkarlarımız"dan sözedenhaim sınıflar, Ege'nin bir açık deniz Iduğunu savunmakta ve Yunanistan! 
ï Ege'yi bir iç deniz haline getireək Rusya'nın Akdeniz'e inişini enelleyeceğini söylemektedirler, Türeşçi gazetelerden "ilerici" geçinen üyük burjuva basınına kadar hepsi ürkiye'nin Rusya'yı arkasına alasndan Yunanistan'ın telaşa kapık ğını yazmakta, düşmanlarımız züneyde ve güneybatıda, Akdeniz'de 
2 Ege'dedir" temasinı işlemekte - 
pi 

Bu tutumun Türkiye'nin gerçek usal çıkarlarıyla zerrece ilgisi ok adığı ortadadır, Yeni Çarların sa ış gemileri boğazlarımızı yol gem hanına çevirirken sesleri çıkmınlar, Rusya'nın ekonomimizin kinoktalarına el atmasını kalkınmaıza bir katkı sayanlar,en sonunda ısya İskenderun'u savaş gemileri sin ikmal limanı olarak kullanmak teyince kıllarını kıpırdatmayanlar mmanistan söz konusu olunca aslan :silmektedirler, Kuzeyden * gelen :rçek tehlikeyi örtbas edebilmek 


için güney ve günevbatıyı gösterenler Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapmak tadırlar, 

Son gelişmeler sosyal-emperyalistlerin Türkiye üzerinde güttükle— ri siyaseti de bir kere daha apaçık gözler önüne sermiştir. Yeni Çarlar iye ile Yunanistan vesKıbrıs arasında sürekli olarak düş - manlık körüklemekte, gerginliğinsürmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlağ, Ne zaman üç ülke ara sında olumlu bir gelişme olsa derhal çomaklarını sokmaktadırlar, Onların siyaseti balığı vahatça avlayabilmek için suları bulandırmaktır, 

Çağlayangil Rusya ile sadece kredi anlaşması imzalamamıştır. Ye Çarların uzun z dır zorladıkları "dostluk ve işbirliği" anlaşması- 


nm da yakında imzalanması kararlaştırılmıştır, Öte yandan Rusya kendinde Türkiye'den askeri üs isteme cesareti bulabilmiş, askeri alandada Türkiye ile ilişkilere geçme zamanı nın geldiğine kanaat getirmişlir, Bu gelişmelerin bir kere daha gösterdiği gerçek şudur: Türkiye Yunani karşı düşmanlık siyaseti güttüğü , Kıbrıs'ta asker tutmakta ısrar etliği sürece sosyal-emperyalisilerin yedeğine daha çok sürüklenecek tir, Bu halkımız ve ülkemiz için en büyük tehlikedi 
Oysa Türkiye ve Yunanistan’ ın menfaatleri ortaktır, Her iki ülke de Yeni Çarların tehdidi altındadır, Gevek Yunanistan gerekse Türkiye sosyal-emperyalistlerin yayılma yolu üzerinde ve ilk saldırı hedefleri ara 


smdadır, Yunanistan'la Türkiye! nin barış yoluyla çözemeyecekleri hiç bir meseleleri “yoktur, Tersine ' iki süper devlete, özellikle Rus o Yöni Çarlarıma karşı sımsıkı birleşmekte sonsuz çıkarları vardır. Karşılık lı anlayış ve haklara saygı Ege deni. 
zini bir barış ve dostluk alanı haline gelirebilir.-Her iki ülkenin halkları- ` nın ve dünyanın iki süper devletin de netim ve “tehdidi altındaki bütün ülke ve halklarının menfaatlerine uygun olan biricik çözüm de budur. 
Türkiye Ege'deki kışkırtıcı lutumuna derhal son vermelidir, Türkiye ve Yunanistan kendi sorunlarını barışçı görüşmeler yoluyla çözmeli ve iki süper devletin her türlü müdahalesine birlikte karşı koymalıdırlar, 


Bulgar revizyonistlerinin Türkiye'deki kaçakçılık TOS 


Milliyet gazetesinde yayınlanan, sigara kaçakçılığı ile ilgili Güngör Gönültaş imzalı yazı dizi - sinde, Bulgar revizyonisilerinin ülkemize yönelik hukuk dışı faaliyetlerin örgülleyicisi oldukları an latıldı, 13 Mart günü yayınlanan yazıda Varna Limanından yurdumuza kaçak sigara taşıyan bir geminin yakalanışı ve kaçakçıların yargılanmaları anlatıldıktan sonra şöyle deniyor; "5 inci AğırCeza Mahkçmesinin kararında çok önemli bir gerçek daha aydınlığa kavuşuyordu, Yıllardan beri herkesin bildiği, ancak . kesinlikle söyleyemediği bir gerçek; kiye'ye kaçak eşyanın Varna Limanın- dan getirildiği bilinen bir gerçekti 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı daha sonra Yargı - tayca da onaylanarak kesinleşmiştir. 

l4 Mart tarihli "Mafya'nın Türkiye ve Ortadoğu'ya yönelik tüm kaçakçılık işlerinden sorumlu patronu ' Babat Sofya'da" başlıklı yazıda ise Bulgar revizyonistlerinin kaçakcı ağaları, Mafya reisleri, "Baba"'lar ile ilişkileri anlatılıyor, Gazete şöyle yazıyor: ki 

"Bugün uyuşturucu madde kaçakçılığının yerini sigara kaçakçılığı almıştır. Sigara kaçakçılığı ise Türkiye'ye Bulgaristan üzerinden yapılmaktadır, 

"Önemli bir kolları da (kaçakçı şebekesinden Söz ediliyor) Çek silahlarının bayiliğini yapan Hacı Enver olarak biliniyordu, , . Çek silahları Tuna yolu ile Varna'ya kadar getiriliyor, buradan da Türkiye'ye ya da Türkiye üzerinden Ortadoğu'ya Melekli yone 

. .Sigarayı alan kaçakçı bir başkası hakkında bilgi sahibi olamıyor, Trafiği hemen hemen dei ima yerli (Bulgar) işbirlikçiler: de gözetiyor. Son gelen haberlere göre, işi yönetmek amacıyla Buk garistan'da kurulan bir şirket de var, İnler Commers bu şirket. Parayı yada kaçak: sigaranın kar şılığını alıyor. 

"Mal teslim edildikten sonra belirli bir nokta: - ya kadar garanti veriliyor gemiye, Yükleme ` sırasında liman genel olarak başka gemiler tarafın 


dan perdeleniyor. Bazı kişiler bu limanın askeri bir liman olduğunu ve savaş'gemilerinin perdele — me yaptığını ileri sürüyorlar. 
"Kaçakçı ile: malı . alan arasında hemen hemen daima büyük aracılar var... Bu kişilerin çoğunluğu Suriye, Lübnan, İran ve Eulgar uyruklu ki şiler, 
"Bulgaristan'da "baba" ile yakın ilişkileri olduğu sanılan bir kişiden daha söz ediliyor. Stoyan Stoyanof. Türkiye'de ticaret ateşeliği yaptığı ileri sürülen Stayanof'un Komünist Partisi ileri ge~ lenlerinden biri olduğu sanılıyor. " Bütün karanlık faaliyetler gibi kaçakçılık da revizyonist ve kapitalist ekonomilerin bir sektörüdür. Efendilerinin ülkemizdeki nüfuzu arttıkça Bulgar revizyonistlerinin ekonomimizi ballala - ma faaliyetleri de artıyor. 
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Uşak'ta şehit edilen 


Haydar Öztürk'ün yakınlarıyla konuşma 


Uşak halkı polisin ve faşistlerin yaptığını unutmayacak! 


18-19 Mart günleri Uşak halkı MC'nin ağır saldırısına uğradı. Faşistlerin başlattığı saldırıya daha sonra polis ve jandarma da katıldı. İki gün üstüste halka ve öğrencilere terör uygulandı. Haydar Öztürk faşistlerin Yay-Kur Yüksek Okuluna karşı giriş- 

— tikleri ilk saldırıda vurularak şehit düştü. 
Daha sonra ise polis Semiha Özügür adlı bir kız öğrenciyi kalbinden vurarak öldürdü, Saldırılar sırasında onlarca kişi yaralandı. ve yüzlerce halk gözaltınaalınarakişkence ve hakarete uğratıldı, Uşak halkı ve gençliği faşist saldırı karşısında yiğitçe direndi. Binlerce kişi meydanlarda toplanarak faşist saldırıyı protesto etti, 

Dergimizin muhabirleri şehit Haydar Öztürk'ün yakınlarıyla konuşmak üzere niemleketi olan Çivrilte gittiler. Yaptıkları röportajı sunuyoruz. 


Haydar Öztürk'ün evine vardığımızda bizi babası ve amcaları karşıladı. Evlerine buyur ettiler.. Ağlayan insanlarla değil, metin ve fagi zme karşı : mücadele isteğiyle dolu bir aile ile karşılaştık. Bı bizi çok etkiledi. Haydar'ın yakınları haberi duyar duymaz Uşak'a gitmişler, Cenazeyi götürmek istediklerinde Haydar'ın arkadaşları, "Haydar sizin evladınız olduğu kadar bizim de arkadaşımızdır. 2000 kişi sabaha kadar nöbet tutacağız başında. Sonrada elimizle size getireceğiz" demişler, 

Haydar'ın amcası Şöyle anlatıyor: 

“Biz babasıyla. beraber cuma sabahı beşte kalktık, Çivril karakolunun önünde baktık, Uşak ambulansı,bir askeri araba duruyor, Kaymakamın odası polis, askerle hep dolu, Uşak polisi cenazeyi hemen gömün diye ısrarda bulunuyor. Uşak emniyet amiri olsun, Çivril Kaymakamı, komiseri olsunjistiyorlar ki cenaze hemen kalksın, Yani saat kaybelmesin, " 

Sözü Haydar'ın ağabeyi sürdürüyor; 

"Denizli CHP İl Başkanı Adnan Keskin, amcamın oğlu ve komşumuz olan bir öğretmen olayı a mak için Uşak'a gittiklerinde onları da {utuklamışlar. Adnan Keskin'i valilik te tartaklamışlır. Öğretmenin üzerindeki 200 lira parayı almışlar. 

“Uşak'a gittiğimizde arkadaşları cenazeyi hasta neden çıkarmış yürüyüş yaparak okula geliriyorl 

dı, Bizde okula vardık. O zaman okulda her şey sakindi. Arkadaşları'Yay-Kur'da marş söylüyor, nöbet tutuyorlardı. Baskın yapacaklarını hiç beklemiyorduk. 
Akşam saat 10 civarında jandarmi, polis, komando aniden okula saldırdılar, Dışarıdan devamlı ateş ediyorlardı, O sırada Banazlı kızı, Semihayı vurdular Çığlığını duydum, Göz yaşartıcı, sis bombaları attılar, Polisler gece saat 2,5 sıralarında birinci katı ele geçirip cenazeyi kaçırdılar, Yakaladıkları arkadaşları dipçikleycopla dövüp cemseye  savuruyorlardı. Sonra çekilip yakındaki Eğitim enstitüsü- ne mevzilendiler, Sabaha karşı yeniden saldırdılar. 
Saat 5'e kadar sürdü bu, Herkesi götürmek istediler. 
O sırada iki bin kişi kadar halk toplanmıştı, Onlara “a saldırdılar ama halk yılmadı,dağılmadı, Okulda kalanlar da çıkıp halka karıştılar, Semiha arkadaşla rının kucağında can verdi. Bir de gazetelere (o yalan haber verip rehin alarak öldürdüler diye yazdırıldı. 

© Topladıkları çocukları trafik kontrol binasının bod-Yumuna götürüp işkence yapmışlar. Saatlerce dövmüşler, Herkesin anası babası gelip çocuğunu soruyordu. Sülalesini toplayan öğrencileri kurtarmak için sokağa döküldü, Halk arasında çok iyi bir dayanışma ve kaynaşma oldu." 

Haydar'ın annesi le dedi; 

“Halkın üstüne de aleş açmış polis ama bu daya- 


nışmayı önleyememiş, Halkı dağıtamamışlar. o Çok kişi yaralanmış ama hiç dağılmamış. " Faşist saldırganlar her şeye rağmen binlerce 


halkın Vilayet önünde toplanmasını önleyememişlerdi. Çevre kasabalardan duyan koşmuştu Uşak'a, Bütün Uşak halkı sokağa dökülmüş gençliğe omuz vermişti. Çivrilli bir memur şöyle nanlattı; 

"Ben AP'liyim Ama bu şekilde hükümet olmaz 


olsun. Oğlumu okuldan almaya gittiğimde gelmedi! 
“Bütün ana babalar alsa ,cenazeyi kim bekler' dedi. 
Hak verdim. 

"Sabahleyin Vilayetin önüne gittiğimizde bütün Uşak halkı; çoluğu çocuğu, kadını erkeği yaşlısı genci dolmuş, meydan almıyordu. Uşak halkı tempo tutturmuş bağırıyordu; 'evlatlarımızı isteriz'diye, Aniden sivil haÎkın üstüne askeriye ve polis kuvvetini saldırttılar. Uşak ambulansları üç saat o meydandan yaralı taşıdı. Hiç bir anons yapmadan, çocuklarınızı teslim edeceğiz demeden. Gözümle gördüm, inandım ve "Kahrolsun faşistler! diye bağırdım. " 


Sabaha kadar süren saldırılardan sonra saldırganlar okulu ele geçirdiler. 5-6 yüz kişiyi gözaltına aldılar, İşkenceye ve her türlü hakarete uğrattılar. 


Haydar Öztürk'ün amca oğlu şöyle anlatıyor: 

"Biz bir saat kadar gözaltında kaldık, Ankara'da radyodan duyunca hemen köye vardım. Baktım cenaze gelmemiş. Uşak'a gidip Yay-Kur'a vardım. Bir anda etrafımızı polis sardı. Alıp karakola götürdüler. 
*Siz buraya neden geldiniz, Militan mısınız? 8iz buraya cephane getirdiniz değil mi diye bizi sorguya çekmeye başladılar. Bana, 'sen bunların başındaydın, sabah seni gördük biz' dediler. Dediklerinin biribirini tutmuyordu, Polisler aralarında konuşuyorlar, *Zemin kata hücum ettiğimizde içeri el bombası attık, Tabancayla da bir kızı öldürmüşüz. Yazık oldu. 20 yaşındaydı " diye alay ediyorlardı. Bize dönüp 'Kızı iki gün önce öldürmüşsünüz kabul edin' diyorlardı. Durmadan dayak atıyorlardı. " 

Haydar'ın annesi alıyor sözü :. s 

“Oğlumu hastaneye götürdüklerinde doktor Kemal Savaş hastaneyi terketmiş. Dört saat bakmamışlar, Hemşireler doktor diye koşuşmuşlar. Müdahale etselermiş kurtulma ümidi yüzde yüzimiş. Bana arkadaşı anlattı olayı, İkinci katta imtihan oluyo - yormuş Haydar, Gürültüyü duyunca bırakmış kağıdı. 
birinci kata inmiş, Onu görür görmez de nişan alıp vurmuşlar, Adını önceden bellemişler, Kızın birinin kulağını kesmişler, O sırada müdür de diyormuş ki: *Koşun,benim kurt bakışlevlatlarım, saldırın. ' Üç kişi bu 1 yapan. Biri de müdürün yeğeni, Çocuklar hepsinin ismini biliyorlar. Gölürdükleri çocukların iler tutar yerini bırakmamışlar, Jandarma dipçiğiyle polis copuyla, Bunlarda Amerikan parası, Amerikan silahı dolu, Paralı eşkiyalar bunlar. Kurşun 3 
metreden atılıyor. boynunda kalıyor, Dört saat sonra da kan kaybından ölüyor, " 


Bir komşu şöyle diyor; 

"Böyle canice hareket görülmemiştir. Artık bu 
sadece valinin işi değil, Yukarıdan emir gelmiş. 10 
bin kişi de olsalar sizden 100 kişi de ölse öğrencilerden cenazeyi mutlaka alacaksınız demişler. Bu adamların burunları kan kokuyor kan, Saldırgan kuri lar gibi, Kurtların başı da Türkeş." 


Haydar'ın toprağa verilişini şöyle anlattılar: 

"Cenaze öğlenden sonra kalkacak diye Çivril halkını aldattılar. Oysa Haydartı sabah saat 10'da top rağa vermiştik, Cenazeden döndükten yarım saat sor ra Sivaslı kazasından ,arkasından Çalın Bekirli nahiyesinden otobüslerle arkadaşları geldi. Mezarını ziyaret edip ana babusına başsağlığı dilediler. Daha sonra Denizli CHP İl Gençlik Kollarından bir otobüs dolusu genç geldi. Arkadaşları, kardeşleri halka hitaben konuşmalar yaptılar, Marşlar söylediler. 
Sonradan gelen arkadaşları da mezarını ziyarel edip eve geldiler, Daha çok gelecek olmuş, İzmir'den,De. 
nizli'den, Uşak'tan. Birçok arabayı salmamışlar, 


Haydar'ın öteki amcası da konuşmaya katılarak şöyle diyor: 

"Bunların başı Demirel, Türkeş. Önce onları alaşağı etmeli. Uşak halkı bütün halk artık bu  hükümetin alaşağı edilmesini istiyor. Bütün (o suçluların bulunması, cezalandırılmasını istiyor. Çünkü faşistleri halkın üzerine sürdüğünü herkes biliyor. o Ben bir köylüyüm, Olaylar böyle giderse artık bizim de köyde can güvenliğimiz kalmadı. Çocuklarım soran Uşak halkına silahla cevap verdiler. Uşak halkı bu 


olaylar karşısında birleşip kaynaştı, Bütün halk hükümeti lanetledi. Uşak halkı bu olayı hiç unutmayacak” 

Dergimizin can güvenliğinin ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması konusundaki siyasetini anlatarak görüşlerini sorduğumuzda şöyle dediler; 


“Düşünceniz çok doğru. Bunun fevkalade tesiri olur. Ama bu konuda esas şehirde oturan ana babalara büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızla beraber okula gitsinler. Bizim oraya yetişmeye imkanlarımız yok. Kayıp çocuklarımızın arkasını kendimiz arayalım. Çünkü artık halkın jandarmaya da polise de hiç güveni kalmadı. Çünkü eşkiyanın başı iktidar, Ne yurtla,ne okulda ne evde çocuklarımızın can güvenliği kalmadı, . " 


Haydar'dan sözelmelerini istediğimizde amcası şöyle anlattı; 

"Şu Kızılcasöğüt köyünde onu sevmeyen yoklur, O'da herkesle iyi geçinirdi. Çok fedakardı. Herkesin yardımına koşardı. Okuldan geldi mi makası, testereyi alır bahçeye çalışmaya giderdi, Odemokrasi ve hürriyet aşığıydı. Bunun mücadelesini veriyordu. " 


Annesi/ise şöyle anlattı; 

“Liseyi Çivril'de bitirdi. Bir sene mektupla öğretim yaptı. Sonra Yay-kur'a girdi. Uşakta olurduk — ları allede de onları çok seviyor: , Mahalleli onları koruyordu. Öldürülmeden iki gün önce bahçe- de elma ağacın altında konuşuyorduk bana şöyle demişti: "Bak, başkalarının da anası var, Sen gitme diyorsun herkes çocuğunu göndermese ne olur hiç düşündün mü?” Olururduk ikimiz, bana devrimci ga zetelerden okurdu, anlatırdı. Halkın Sesi olsun.başka devrimci gazeteler olsun hep okur bana anlatırdı, Amcasının biri AP'liydi. Onunla konuşur ikna ederdi. 
Lafının ağırlığını bilir herkese kendini dinletirdi. " 


c 


Türkiye 
Yazarlar Sendikası kongresi 


Türkiye Yazarlar Sendikasının "(7 YS) Genel Kongresi 26 Mart 1977 Cumartesi gü nü yapıldı. 

Genel Yönetim Kurulu'nun raporunun okunmasından sonra söz alan denetim kurulu üyeleri hesaplarda 157 000 liralık bir açık bulunduğunu belirttiler. Daha sonra bir 
açıklama yapan Yönetim Kurulu, bu 157 000 
liranın'Nazım Hikmet'i Anma Gecesi” ile ilgili olarak basılan davetiyelerin parası ol duğunu belirtti, Yönetim Kurulunun açıkla - 

“masına göre, TYS , 157, 000 lira tutarında- ki davetiyenin İlerici Gençler Derneği (İGD)'ye verilmiş olduğunu, ancak İGD'nin bu tutarın yalnızca 30 000 lirasını, onuda üç taksitle ödediğini belriti. Bu durumda ge ri kalan 157 bin liranın nasıl tahsil edileceği konusunu ele alacak bir komisyon kuruk ması önerildi. 

Sendika üyelerinden Tahir Abacı, "Nazım Hikmet'i Anma Gecesi'nin, İGD'nin propagandası gecesine dönüştürüldüğünü ve TYS'nin sadece bu örgütle ilişki kurmasını kınadığını açıkladı. 

Bu arada 8 üyenin bir önerge vererek, 'TYS'nin bütün demokratik kuruluşlarla işbirliği yapılmasını istedikleri görüldü. 

Bı eleşliri ve önerilere cevap veren TYS Yönetim Kurulu, TYS'ninayrım gözelmeden bütün demokratik kuruluşlarla işbir liği yapmak istediğini belirterek,İGD il işbirliğinin bir siyasi tercih olmadığını söyledi. 


Halkımız 
Yeni Çarlarla 


İşbirligi 
Anlaşmasın 
Hayır Diyor ! 


Tunceli TÖB-DER Genel Kurulu 
Yeni Çarlarla Anlaşmaya karşı çı 


iyor 


12 Mart 1977 günü toplanan Tunceli TÖB-DER Şubesi GenelKurulu'nun oy çokluğuyla aldığı karar şöyledir 

"ABD işbirlikçisi faşist MC iktidarmın içine düştüğü bunalımların giderilmesi için, dünya halklarının düşmanlarından biri olan Sovyet sosyal-emperyalizmi ile İşbirliği ve Dostluk Anlaşmaları! yapması, Sovyet emperyalizminin ülkemiz üzerinde var olan sömürüsünü daha da arttıracağı için biz Tunceli TÖB-DER Şubesi Genel Kurulu olarak bu anlaşmaları protesto ediyoruz" 


Buca Cezaevinde tutuklu: Nevsehir CHP eski İlçe Başkanı Mustafa Bilgin: 

"Amerikan emperyalizminin 'demokrasi ve dostluk' sloganlarıyla girdiği ülkemizi otuz yılda nasıl sömürdüğü ortadadır. Şimdi de gelişmekte ve kendine sömürü alanları aramakta olan Rusya sahte sosyalist maskesi ile 'dostluk ve barış! sloganları atarak ülkemizi ele gegirmek için girişimde bulunmaktadır, Tarih büyük ve sömürgen ülkelerle yapılan arlaşmalarır o boyunduruk ve tahakküme yol açtığının örnekleri ile doludur. 

"MC iktidarının yapmayı düşündüğü 'işbirliği'anlaşması ülkemizde Rusya'nın sömürüsünü artıracaklır, Eşit şartlarla ve dostça ilişkileri ve tahakküm emelleri olmayan Üçüncü Dünya Ülkeleri ile kurabiliriz ve kurmalıyız da, Biz her alanda kendi kaderimizi tayin edebilmeyiz. Bu ise emperyalistlere dayanarak de- 


Bağımsızlık, > kaleyi kuşatan saldırgana boyun agaro sağlanamaz 


« 
a'da “Bağımsız Türkiye, 

gecesi yapıldı 
2 Mart 1977 tarihinde Almanya'nın Saarbrücken 
şehrinde "Saarbrücken ve Geniş Çevresi Türkiyeli İşçiler Birliği" (STİB) tarafından düzenlenen “Bağımsız Türkiye Gecesi “yapıldı, Geceye Saarbrücken ve civarın dan 230 kadar Türkiyeli işçinin yanısıra İranlı ve Alman öğrencilerden de katılanlar oldu. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Dernek Başkanı, iki süper devletin ilke- 


“miz üzerindeki hegemonya mücadelesinden söz etti ve 


MC hükümetinin Yeni Çarlarla yapacağı siyasi anlaşma yı protesto etti, Alman devrimcilerinin örgütü olan “Emperyalizme Karşı Birlik Örgülü" (Liga) toplantıya gönderdiği mesajda daima yabancı işçilerin mücadelesinin yanında yer aldıklarını belirtti ve sasyal-emper - yalistlerinin Türkiye üzerindeki emellerini mahkum etti. 

Geceye katılan haik ozanları türküler söylediler, CİS-İranlı Talebe Konfederasyonu adına İranlı öğrenciler türkçe bağımsızlık marşı söylediler, Toplantıda “Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkive", “Rusya'yla Anlaşmaya Hayır”, "Akdeniz Akdenizlilerindir”, viş Toprak Hürriyet Faşizme Nihayet“sloganlarınıhalk coş kunlukla bağırdı. 

Gecede "Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaşmasına Hayır" kampanyası için ve 26 Mart 1977'de (o Stutigart'da yapılacak olan "Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaşmasına Ha 


ADANA 


Ceyhan Meslek Yüksek Okulundan 20 
devrimci 

Bir emperyalist ülkenin ezilen bir ülkeye karşı dostça davrandığı hiç bir zaman görülmemiştir. 

"Biz devrimciler olarak bu anlagmayı, şiddetle protesto ediyoruz. Türkiye halkı bunu kabul etmeyecektir. " 


HATAY 


İskenderun'dan Huriye Demiral (Ev ka dımı) 

"Hükümetin Rusya'yla, yapacağı anlaşmaya taraftar değilim, Sebebine gelince, Rusya bizim gibi fakir ülkeleri sömürmektedir. Bı anlaşma bizim zararımıza, onların yararınadır. 

"Ben CHP'li bir ev kadınıyım. Sayın Ecevit'in de iki süper devlete kar şı çıkmasını istiyoruz. Ecevit'in bugün iki süper devlet karşısında sessiz kalmasını doğru bulmuyoruz." 


MUŞ 
Varto'nun Doğanca Köyü'nden Halit 


zle bağımsızlığımızı sağlayarak ger- 


lığımla karşı çıkıyorum. Yeni Çarla- . 


rın amacı Türkiye'yi bir Çekoslavak- ya'ya, bir Macaristan'a benzeterek halklar üzerinde egemenliğini kurmak tır. Yurdumuzu sosyal-emperyalistle rin çizmeleriyle çiğnetmeyeceğiz. " 


KAHRAMANMARAŞ 


Haydar Büyükşahin (öğrenci) 

“Rusya ile işbirliği anlaşmasına karşıyım. Bizi Rusya idare o edeme?, kendimiz idare ederiz. Rusya ülkemize girdikçe, beşinci kolu revizyonisiler de faaliyetlerini artırmaktadırlar." 


Türkoğlu -Özbek Köyü'nden Doğan Büyükşahin ; 

“Rusya'yla 'Dostluk ve | İşbirliği" anlaşmasına hayır diyorum. Milli ba-Zımsızlığımızı hiçe sayan sesyal-emperyalistlerin saldırı, tehdit ve tahakküm emellerini boşa çıkarmalıyız. " 


Pazarcık Akdemir Köyü'nden Veysel Örüm (sıvacı), İbrahim Ongan (şoför), 


Mehmet Örüm (şoför), İbrahim oOÖrge (öğrenci), Yukarı Pulyanlı Köyü'nden 


Tosun (çoban) 


“Rus sosyal-emperyalistleri Amerika'dan daha tehlikelidir. Yeni Çarlarla anlaşma yurdumuzu uçurumun başına götürür. Yeni Çarlarla işbirliği anlaşmasına hayır !" 


ANTALYA 


Manavgat'tan Mehmet Manav, Ataner 


Mehmet Turkak (şoför) 

“Yeni Çarlarla işbirliği anlaşması yurdumuzun bağımsızlığını zedeler. 
Yeni Çarların ülkemizdeki etkinliğinin arttığı günümüz şartlarında 1977 yılını proleter devrimcilerin birlik yılı yapalım." 


Pazarcık'ın Navruzlu Köyü'nden Ha- 


Şehirlioğlu, Mehmet Ay, Hüseyin Aka, 


nifi Erbaşlı, Ismail Toprak, Aziz Dö- 


"Sosyalizm maskesi altında uzaelleri kıracağız. Türkiye'nin yeri üncü Dünya ük kelerinin yanıdır. Faşist MC'nin Rusya ile yapacağı 'Dostluk ve İşbirli anlaşmasını lanetliyoruz. " 


KONYA 


Ereğli'den Turgay Gündüz ; 

"Sovyet sosyal emperyalistleriyle 
MC hükümetinin imzalayacağı 'Dostluk ve İşbirliği! anlaşmasına tüm var- 


"Kurdun ağzına kan bulaşırsa daha kuduz olur. Yapılacak anlaşmayla Rusya'nın yurdumuz üzerindeki" baskısı artacaktır. Bunun için Rusya'yla "işbirliği'anlaşmasını istemiyoruz. " 


Elbistanlılar Köyü'nden Hasan Kaner, Hacı Kö 

“ Faşist MC'nin savaşın esas kay nağı olan Yeni Çarlarla son zamanlar da yaptığı anlaşmalara karşı çıkıyoruz. Halkımız yapılacak anlaşma kar- 


yar” toplantısına bağış toplandı. 


şısında uyanık olmalıdır ve kararlılık la mücadele etmelidir. " 


ALMANYA 


Remscheid Hapishanesinde o mahkum Baha Targün, Kadir Gökalp, Mustafa Çakır, Şerafettin Türk 

"Rusya'nın istediği o Türkiye'nin iki milliyetten halkını boyunduruk altında inletilen diğer milletler gibi zin cire vurmak ve Türkiye'yi bir peykhā line getirmektir. Bu anlaşmanın imzalanmasına karşı mücadele etmek yurtseverliğin ölçüsüdür. 

"İki süper devlete güven vermek kaleyi kuşatan saldırgana ' benden sana kötülük gelmez’ demekle ve düşmanın kale içindeki ajanlarını başı boş bırakmakla aynıdır. Unutmayalım ki Hitler de İkinci Dünya Savaşın'dani önce böyle güvenlikleri sağlamaya büyük önem veriyordu. " 


İSTANBUL 


Üsküdar'dan Abdurrahman Yiğit, Levent Yiğit (öğrenci) 

"“Bağımsızlığına son derece tutkun olan halkımız, geçmişte aç kurtlar gibi. yurdumuzu bölüşmeye kalkan emperyalistlere boyun eğmedi ki bugün de Yeni Çarlara boyun eğsin. Biz de bütün yurtseverler gibi Yeni Çarlarla yapilacak 'işbirliği' anlaşmasına hayır diyoruz. " 


DENİZLİ 


Endüstri Meslek Lisesinden bir grup 


Çarlarla işbirliği anlaşmasına hayır diyoruz. Rus sosyal emperyalizmi yurdumuzu ele geçirmeye çalışmaktadır. Amerika'nın ayağını kaydırarak dünyanın tek efendisi olmak istemektedir. Halkımızla omuz omuza Rus sosyal-emperyalistlerini yurdumuzdan kovacağız. ” 


İmza 
Kampanyasını 
Bütün Yurda 
Yayalım 


Bu hafta imza kampanyası güçlendi 


“Yeni Çarlarla İşbirliği 
Anlaşmasını Hayır" kampanyamız devam etmektedir. Dergimize bu halta gelen. toplam 
3728 imzanın dağılımı şövle- 


andağ 340, Sivas 25l. 


iskenderun 165.Giresun Görele ve Kemerli köyü 15$, Manisa Ön Lisans oku lu 148, Adana 145, Mazgirt ve 
Pertek Hİ, Arguvan 130. Ankara Anafartalar Lisesi 125, İstanbul Gebze Çayırova 119, 
İzmir 103, Nazimiye Kirik X3, Eskişehir 79. Manisa 75, Antalya 76.İzmir uca Cezaevi 
72, Kozan 70, Pazarcık Iöprüefe. Navuzhu ve Elbistanlılar köyleri 63, Paris 61. 
Elazığ Karakoçan Deliktaş köyü 51. İslanbul Üniversite 
Kimya Fakültesi 44, Gaylantep 44, Urla Bademler köyü s ağ Bademdi 47. Bur ankfurt 32. 


Erzincan Avcıl: 
gal Kahakce la Turgut Reit celi 26, Tunceli 


23. Stuttgart 22, Bolu 19, çika-Brükse) 19. Ceyhan Yı 
sica 1%, Zonguldak Ereğlisi 17 
Tunceli Dereköyü 1 
İstanlul Mecidiyeköy 12. 

latya 12 İstanbul Okmeydanı 
10, Balıkesir 10, Almanya 
#emseheld 4, Çeşitli yerler 
H. 

Böylece dergimize gelen imzaların sayısı toplam 
42“ ulaşmış bulunuyor. 
iu imz şehirlere ve ük kelere göre dığılımı ise şöyledir: 


İstanbul 


Giresun 


Zonguldak 


İk idin m3 


29MART 1977 


LİSELİ GENÇLİK FAŞİST BASKILARA BOYUN EĞMİYOR ! 


MALATYA TURAN EMEKSİZ LİSESİ 


VELİLER VE ÖĞRENCİLER MÜDÜRÜ PROTESTO ETTİ 


POLİS ONLARCA -YURTTAŞI 
GÖZALTINA ALDI 


Malatya Ticaret Lisesinden mektup yazan bir grup öğrenci son günlerde Malatya Liselerinde yoğun faşist baskıların uygulandığını belirtmektedirler, Sanat Okulundan sonra Turan Emeksiz Lisesine ve Ticaret Lisesine saldırılar olmuştur. Ticaret Lisesine saldıran Yakup Karaçam ad lı faşist elebaşı, üzerinde tabanca ve zincir bulunduğu halde polis tarafından serbest bırakılmıştır. Yaralı ar kadaşlarına yardım eden öğrenciler, daha sonra toplanarak birlikte hareket etmenin önemi üzerinde durmuşlardır, ` 

Walatya Turan Emeksiz Lisesinde müdür Abbas Oker'i protesto eden öğrenci velilerine polis saldırmışlır, Derste olan öğrenciler velilerinin yanma gelerek polise karşı örnek bir direniş göstermişlerdir. Daha sonra halka karşı yoğun bir saldırıya giri şen polis aralarında çok sayıda kadı- nın bulunduğu yüze yakın yurtlaşı gözaltına almıştır, 


İSTANBUL 

ARYAMEHR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ BASKILARI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ 
YAPTI 


Aryamehr Lisesinde ülkücülerin dövme ve yaralama olaylarına Yunus Koç'un bıçaklanması olayı da eklenince öğrenciler yürüyüşe geçmişlerdir. 
Bir günlük boykot kararı alarak yürü yüşe geçen 400 öğrenci Fenerbahçe Lisesi önüne gelerek'burda dağılmışlardır. Öğlenci öğrenciler de arkadaşlarının eylemini- destekleyerek okulu terketmişlerdir. 

Baskıların baş destekleyicisi okul miidürü öğrencilerin başarısı üz ne Şaşkınlığa düşerek okulu bir gün tatil kararı almıştır. 


URFA LİSESİ 


FAŞİSTLER BİR ÖĞRENCİYİ 
ÜÇÜNCÜ KATTAN ATARAK 
YARALADI 


Urfa Lisesinden mektup gönderen bir grup öğrenci faşistlerin * 9 izart günü Şükrü Polat adında bir öğrenciyi üçüncü katın merdiven boşluğun- dan attıklarını yazmaktadırlar. Öğrenciler yaralı arkadaşlarının kaldırıldığı hastaneye kadar yürüyüş düzenlemişlerdir. 


'Yürüyüşten sonra okul idarecileri Kürtçe bazı sloganlar attıkları gerekçesiyle 18 öğrenciyi okuldan 


atma kararı almıştır. 


ANKARA-KURTULUŞ LİSESİ 


FAŞİST ÖĞRETMENLER 
ÖĞRENCİ VELİLERİNİ SOYUYOR 


Ankara Kurtuluş Lisesi | faşis!- lerin karargahı olan Niğde Öğrenci Yurdunun yanında bulunduğu için faşist baskılar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Okuldaki yurtsever öğret 


menler bir süre önce sürülmüş, faşist öğretmenler idareye getirilmiştir, Özellikle Hayrettin Dikici adında- ki fizik öğretmeni faşistlere elebaşılık etmektedir. Ba öğretmen bütün yıl okulda faşist propaganda yaptığı yetmiyormuş gibi öğrencileri sınıfla bırakarak yaz kurslarına devam ettirmektedir, Bı kurslara gelmeyen öğrenciler sınıfta bırakılmakla tehdit edilmektedirler. Böylece hem faşist propaganda yapılmakta,hem veliler soyulmaktadır. Okula gelen faşistler tabanca ve zincirlerle öğrencileri teh dil etmekle ve zorla Niğde Yurdundaki seminerlere götürmektedirler. 

Bize mektup gönderen bir grup öğrenci bu zor şartlar altmda öğrenimlerine devam edeceklerini, faşistlere karşı mücadeleyi bırakmayacaklarını yazmaktadırlar. 


ERZURUM-ŞENXAYA LİSESİ 


ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENSİZ 
EĞİTİM YAPIYORLAR 


Erzurum Şenkaya Lisesi uzun bir süreden beri öğretmensiz ve bak sız bir durumdadır. Bize mektup deren liseli gençler öğretmenlerinin 

sebepsiz yere sürüldüğünü. okula atarlerinin tertip peşinde olduğunu yazmakladırlar, 24 Ocak'ta okula bir grup faşist saldırmak istemiş, 

ancak hak ottikleri cevabı  almışlardır, Öğrenciler örnek olacak bir daya nışma sağlamışlardır, Ancak bu dayanışmadan rahatsız olan bazı çevreler olay yaratmak istemekledirle 


rüyüş yapmışlardır; 
Daha sonraki günler kazaya gelen AP 


Bütün Türkiye'de liseli gençlik üzerinde ağır bir faşist terör estirTilmektedir. MC iktidarı ve faşist komandolar bütün gençlik hedef alan saldırılarını liselerde de sürdürüyorlar. Hakim sınıflar kendilerine boyun eğen, köle bir gençlik istiyorlâr, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki liselerden sayısız mektup alıyoruz. Liseli gençler üzerindeki faşist baskı ve saldırıları dile getiren ve bunlar karşısında gençliğimizin boyun eğmez mücadele ruhunu yansıtan bu mektupların bir kısmını bu sayımızda özetleyerek sunuyoruz, Gençlerimizin iki süper karşı sımsıkı birleşerek, velileriyle ve halkla kaynaşarak faşist ve teröre göğüs gerebileceği açıktır. 


Kitlesini 


devlete baskı 


millefvekillerinden Gıyasettin Karaca" velmenlerinin neden muşlardır. AP miletvekili “Biz dük ve sürdürecegiz de. Lir öğretmen mill paganda yapmalıdır.” der renciler devrimci sloganlar 
Ac milletvekilini protesto etmişlerdir, 


alarak 


KONYA AKŞEHİR-ÖĞRETMEN LİSESİ 


DANIŞTAYDA DAVAYI KAZANAN 
ÖĞRENCİLER FAŞİST SALDIRIYA 
UĞRADI 


Mart ayı başında Akşehir Öğretmen Lisesi öğrencileri Müdür Muzaffer Ünlü'nün desteklediği bir grup faşistin saldırısına uğradılar. Öğretmen Lisesinde okul idaresinin ve faşistlerin baskıları bir süredir devam etmektedir. 

Okul idaresi geçen yıl öğrenciyi okuldan atmıştı. Öğrenciler bunun üzerine Danışlav'a başvurmuşlar ve Yeniden sınava girme hakkı kaardı. Okul idaresi sınav tarihini öğrencilere kasıtlı olarak sınavlardan bir iki gün önce bildirmiş, öğrencilerin geçer no! almasını engellemeye çalışmıştır. Hatta bazı öğrenciler sınavlardan bir gün önce okulun bildirim kağıtlarını alabilmiş ve sınava yor vetişmişlerdir. 

Okul ve bir grup faşist, devrimci öğrencilerin smav haklarını kullanmasını engellemek için o smav günü öğrencilere sulaşarak olay çıkarmaya çalıştılar. Bunların içinde Ckul Öğrenci Derneği Başkanı Reşit Gündoğan ve Konya Selçuk Eğitim E titüsünden gelen faşistler de varlı. 
Devrimci öğrenci! sınıvda oldu- 


- 30 kadar 


ğu sırada faşistler diğer öğrencilere saldırdılar. Bu saldırıya polis de katıldı ve 4 öğrenciyi gözaltına aldı. 
Bize mektup yazan Akşehirli öğrenciler faşist saldırıların Okul Eğitim Şe fi Ali Yücedağ ve Müdür Yardımcısı Ramazan Yılmaz tarafından desteklendiğini belirtmektedirler, Faşistler bu olayın ertesi günü de okula giden öğrencilere taş ve sopalarla saldırmışlar ve üç öğrenciyi yaralamışlardır. Saldırıların esas sorumlusunun 

Kaymakam, Komiser İsmail ve Öğretmen Okulu Müdür Muzaffer Ünlü olduğunu bildiren Akşehir! neiler, Akşehir halkınm bu faşist saldırıla— 


ra karşı tepkisinin arttığını belirtmektedirler. 
SAFRANBOLU LİSESİ MÜDÜRÜ 


ÖĞRENCİLERE BASKI YAPIYOR 


Son zamanlarda Safranbolu Lisesinde faşist baskılar artmaktadır. Öğrenciler gönderdikleri mektupta okul mü: in diğer idarecilerle birlik- 
) civarında bozkurt rozetli kisiyi yanma alarak baskı uyguladığını yazmaktadırlar. Okulda her gün birkaç öğrenci tehdit edilmekte, dövülmekte, Ülkü Ocaklarına (o kâydolmağı için baskı yapılmaktadır. 

Jase Müdürü kendi derslerine girmemektedir. Derslere devam etmeyen ülkücüleri ise iftihara geçirmektedir. 


DENİZLİ-ÇİVRİL LİSESİ 


YILMAZ GÜNEY'E ÖZGÜRLÜK 
KAMPANYASI İÇİN İMZA TOPLAYAN 
BİR ÖĞRENCİ OKULDAN ATILDI 


Denizli'nin Çivril ilçesi lisesinde 

Yılmaz Güney'e özgürlük kampanyası için imza toplayan Ahmet Can adında- ki öğrenci okuldan uzaklaştırılmıştır. 
,Okul Müdürü İshak Güner ihbar üzerine öğrenciyi idareye çekerek çeşitli hakaretlerde bulunmuştur. Kampanyaya katılan çeşitli öğrencilere baskı uygulamıştır. 

Lise öğrencileri dergimize gönderdikleri mektupta arkadaşlarının okuldan atılmasını protesto etmektedirler. 


ELAZIĞ 


FIRAT ÜNİVERSİTESİNDEN 
BİR GURUP ÖĞRENCİNİN ÇAĞRISI 


Üniversitemize bağlı fakülteler fa şist karargahı haline getirilmiştir. 

Öğrenim özgürlüğü ellerinden alınmış türe arkadaşların gerekli yasal işlemleri yerine getirerek Danıştayfa dava açmaları ve hakkımız olan öğrenim özgürlüğünü temin ii geç l Mayıs 1977 tarihine kadar Elazığ'a gelmeleri gerekmektedir. 


DÜZELTME 


Dergimizin 99.uncu sayısın- da Tinci sayfadaki "Lenin'in i dınlara Çağrısı" başlıklı y 

ki 2 inci sütunun 2 inci paragrafındaki 4 üncü satırdaki "ayırdçdilmesinden" kelimesi "ayırdedilmemesinden"” olacaktır. Düzel dileriz. 


Yunanistan Komünist Partisi (ML) nin yayın organı: 


LAİKOS DROMOS /un dergimize mesajı : 


Tunceli TÖB-DER 
Genel Kurul Kararı 


12 Mart 1977 tarihinde toplanan Tunceli 'TÖB-DER 
Şubesi Genel Kurulu oy çokluğuyla TÖB-DER Genel Mer kezinin bazı şubeleri feshetmesine ilişkin bir karar almiştir. Kararı aynen sunuyoru 


ASKERİ 


MAHKEMELER 
BASINI 
YARGILAYAMAZ 


R SE à 7 "I7 TÖB-DER şubesinin feshedildiğini ve birçok üye Halkın Sesi Yazı İşleri Leyla Cümbüş'! ün * gisinin ve ilerici ve yurtsever basının "gördü- e mi OA Türk askeri makamları tarafından tutuklanma- ğü baskıları şiddetle prolesto ediyoruz. Basın , renmiş bulunuyoruz. 


sını mahkum ediyor ve kendisinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 
Türkiye Halkının öncüsü Halkın Sesi 


özgürlüğü uğruna verilen mücadeleyi kesin « vak destekliyoruz. Türkiye halkımın öncü gü leri ile omuz omuzayız. 


"Örgüt içi demokrasiyi ihlal eden, muhalefetin yaşamasına olanak tanımayan, onları baslırmaya çalışan, tëpeden inmeci anti-demokratik tüm düşünce ve uygula - maları ve özel olarak da darbeci bir anlayışla 17 yurtsever, devrimci TÖN-DER Şubesinin feshedilmesini Tunceli TÖB-DER Şube Genel Kurulu olarak protesto ederiz. 

rüm Anli-Demokralik Uygulamalara Son ? 

“TÖB-DER'de Demokrasi $ 

"17 Şube Hakkındaki Karar Kaldırılmalıdır ! 

"Öğretmenlerin Devrimci Mücadelesi Revizyonizmi 

Yıkavak Yükseleceklir !" 


der- 


İstanbul'da basına ortak bir açıklama yapan 12 Parti sendika ve kuruluş basın ü rindeki baskıları protesto etmişlerdir. Yayınlanan açık! 
yetle şöyle denmekte- ~-~ 


TAŞ HALKEVİ, HALK TİYAT- r 
ROSU 
“YURTSEVER BASI; 
MENSUPLARI SER BEST 
BIRAKILMALIDIR.” 


'TBP, SDP, TEP, BANK-İŞ, 
ÇAĞDAŞ GIDA-İŞ, NAKLİYAT- 
İŞ,İLERİCİ YAPI-İŞ, İLERİ 
MADEN-İŞ, İSTANBUL TUMAD 
DER, TÜM PTT-DER, BEŞİK- 


"Sivil kişilerin askeri mali kemelerde yargılanamıyacağı kanunen İbelirtilmesine rağmen, basın kanunu ğiğnenerok yurtsever basın mensu )- ları askeri mahkemelerce tu tuklanıp yargılanmakla ve mahkum edilmektedir, Ayrı — ca dergi sahipleri de, hiç bir kanuni sorumlulukları ol madığı halde gözaltına alın - maktadır 


'TÖB-DER URLA ŞUBESİ; 


"GENEL MERKEZ DEVRİMCİ FİKİRLERE TAHAMMÜL EDEMİYOR" 


TÖB-DER Urla Şubesi Yönelim Kurulu bir açıklama yadpurak Genel #icrkezin 20 şubenin yönelim kurullarını feshetme kararını protesto elmişlir. Şube Başkanı Hüseyin Demirci, Yazman Aydoğan Öngören, Sayman Şerafettin Ekşi, Üye Mahmut Bildirici ve Üye Yunus Aydemir imzalarıyla yapılan açıklamada "Demokratik kitle örgütü olan TÖB-DER muhakkak ki içinde görüş ayrılıklarını da barındıracaktır, " denmektedir. 

TÖ B-DER'in Genel Merkezini ele geçiren Gültekin Gazioğlu yönetiminin TÖB-DER içinde devrimci fikirlerin güçlenmesine tahammül edemediğini vurgulayan açıklama. Genel Merkezin anti-demokratik tutu munu protosto etmektedir, 


Son olarak da ialkın 
Sesi sorumlu Yazı İşleri Mü dürü Leyla Cümbüş askeri mahkemece tutuklanmıştır. 
Bütün bu saldırıların amacı dergileri kapatmaktır!” 


ASKERİ SAVCILIK AYDINLIK 
ESKİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
HAKKINDA SORUŞTURMA 
AÇIYOR 


AÇIKLAMA 


Arsin TÖN-DER Şubesi Yönetim Kurulu ü Avni Gürsoy dergimizü bir açıklama göndermiştir. Açık lamada dergimizin 15 Şubat 1977 tarihli 96 ıncı sayısındu yer alan 17 TÖN-DER Şubesinin açıklamasına Yönetim Kurulu adına değil, şahsı admu imza attığını belirtmektedir. 


24 Mart ]977 günü Aydın - 
lık Dergisi eski Yayı İşleri 
Müdürü Meriç Özeller. derginin 72imci sayısındaki "Hal - kın Silahlanmasına ve Özkaynaklarımıza Hayanan Yurt Savunması"başlıklı yazıdan ölü— rü ifade vermesi için Askeri Mahkemeye götürülmüştür, 
Savei Meriç Özellertin avukat larma ve Aydınlık Dergisi sahibi Leyla Yurdakulta kendisinin dava açmadığını, dosyanın 


TRT çalışanları l artan kıyımlara karsı mücadele ediyor! 


Ankara Muhabirimiz Bildiriyor 


melerden farklı bir kanun uy gulamadığını. bu yüzden askevi mahkemelerin basını yargı lavabileceğini söylemiştir. 
Meriç Özeller'in ifadesi bilirkişi raporu olmadığı gevekçesiMe alınmamıştır. 


Kasın Savcılığından gönderildiğini ifade etmi 

Gerek Meriç Özler, gerekse avukatı askeri mahke - menin hasını yaygılayamayacağı söylediğinde savcı aske ri mahkemelerin sivil mahke- 


Geçen hafta TRT çalışanları Şaban 


taşın memuriyeti gasp suçu işlediğini belirle 


teklemeye gittiler, kirada toplanan 200 Kadan TRT çalışanı "PRI de faşist işgale son" 


ari- 


rolsun Faşisiler" 


ORUMSI 


SAHTE TKP'NİN FAALİYET RAPORU 


“Gençlik hareketi büyük bir ilerleme somol vardı, illegaldi, Merkez Komiles reter bir kuruluştu, Komsomölu girmekle. TKP'ye girilmiş oluniyordu. Parti Merkez Komitesi Komsomolu kaldırdı. Geniş yi-Zınsal, legal bir ileri gençlik örgülü kurma ki rar uzun zaman uygulanamadı. Ancak parlinin yeni atılım dë minde hi kurar gençliğe meyvelerini vermeye başladı. 
miz bu harekete çok büyük önem vermektedir. 

“Kadın hareketi de çok büyük bir s#tılımdır. Partimiz bu ha — reketi de her yönüyle desteklemekle görevli ve sorumludur. İlerici kadınlarımız büyük bir savaşımı alıyor, © 

“Parti örgütleri, . sendikal harekelle vol oynama dilar, Yığınsal 100 binlik işçi çıkışlarında, L Mayıs gibi 
0 binlik genel grevde, , , f 
özgürlük gösterileri parti örgütleri kendilerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiler, Hu gösteri ve yürüyüşlerdeki dü , disiplin Parti örgütlerindekilerin ti yle. hakkıyla atılım ve verili çalışmalarıyla sağlandı, " (h Bilen'in Sahte P Konfe = ransına sunduğu belirtilen raporun son bëji azim Radyo"'nun 14 Mirt tarihli vaymından) 


rek savcılığa buşvurmuşlar ve Cumhurbüşka — mina 700'e vakin kişinin imzaladığı bir telgraf çekerek "direnme haklarımı kullanacaklarını" 


bildirmişlerdi, Seçim kurulunun Şaban Karataş hakkında reve devam" karam ölmesi 


üzerine 'Ti'tde kıyımlar daha da artti, Kars liği basık toplantısında 


devam edeceğini açık açık İlan elti ve erlesi gün 21 program görevlisini çeşitli yerlere tayin etti, Memur kesiminde ki- 


yımlârın devam etmesi bekleniyor. İşeiler ise tamamen almak durumunda, Krrataştın 31L Martta işine son vereceği işçil 10T'yi huli 


SAYISI ak. 


na beuşladı, TICIYnin Nithatpas Řindeki bir belediye ar 


boykotu yaparak Sacit Onanti grev yerinde des 


aganla riyta topluca K taş yönelimini ve işçgi-memur kiyimlarim pi testo ettiler, Sant İs 00 sularında polis. i orucu çadırını Sökül, Seit Onan karakolda kefaletle serhesi bırakıldı. 

Karataş işten çıkaracağını açıkladığı iscilere son hafi in vermek istedi, A cak işçiler Kann habul ctmediler, vrumun çeşitli yerlerinde çalışm sendi a daha kurumdi kalmaları bile Karatas yönetiminin huurunu kaçırıyor, 

Öle yandan VW çalışın yaptıkları bir toplantıda TR 


ELİA Mari günü 
T-DEE adında bir 


dernek kurmayı kavarlaştırmışlardır. Tüm-Der yöneticil nin önleme çala rağmen toplantıya hi a450 PRT çala “kurucu 


heyet oluştur rana başlamışlardı si yöneticiler 
Mem -Der ise biv bildi 
Onain açlık grevini de 


ik derneğin kuruluş çalışmala -Yüm-Dertin birçok i 


eklemiş ve ER hmla PAD gansi lm toplanma 


KAŞLI, 


İ HALKIN SESİ Hmmm 29MART -1977 


Hindistan halkı Rusya'ya kapıları açan 


faşist Gandi yönetimini devirdi 


Hindistan'da geçen hafta yapılan enel saçimlerin sonunda, Il yıldır aşbakan olan İndira Gandi, milletve-İli bile seçilemeden iktidardan düş- 
1. 30 yıldır Hindistan'ı yöneten Gan- 

"nin Kongre partisi seçimleri kay- 
»tti. Kongre partisinin milletvekili 


sayısı yarı yarıya düştü. Gandi'nin faşist diktatörlüğünün baş destekçisi ve Rus sosyal-emperyalistlerinin Hin distan'daki beşinci kolu Hindistan irevizyonisl partisi de ağır bir darbe ye di. Sandalye sayısı 7'ye düştü, Buna karşılık Gandi'nin 1975 de yaptığı das 


be sırasında futukladığı Morarji Desai'nin Janata (Halk) Partisi, Demokrasi İçin Kongrə Partisi ile birlikte, meclisteki 542 sandalyeden 349 unu kazandı. 


Hindistan seçimleri Hint halkının, 


Bağımsız bir Afrika ülkesi olan Zaire geçtiğimiz günlerde bütün dünyada derin yankılar uyandıran bir saldırıya uğradı. Angola'daki üslerinden hareket eden 

— 5-6 bin kişilik bir paralı askerler gurubu,16 Mart günü Zaire'nin Şaba eyaletine güneyden girerek üç kenti işgal ettiler. Zaire Dışişleri. Bakanı, bu paralı askerlerin Angola'daki Küba birlikleri tarafından eğililmiş ve silahlandırılmış olduğunu, saldırıları sırasında da gene Kübalılartarafındandesteklendiklerini açıkladı, Zaire gazeteleri ise, bu paralı askerlerin gerçek 


bit gerçeğe tamamen uygundur, Moskova'daki Yeni Çarlar tarafından çok önceden tasarlanmış ve dikkatle zamanlanmış bulunan bu harekat, Kremlin'in bütün Afrika'ya yönelik sızma ve yayılma faaliyetlerinin çok önemli bir aşamasını meydana getirmektedir. 

Sovyet sosyal-emperyalizmi. Afrika ülkelerinin bir liğini yıkmak için, şimdi tam Podgorni'nin Afrika'ya gittiği bir sırada, Zaire üzerinde bir karışıklık çıkartmaya ve bulanık suda bâlık avlamaya çalışmaktadır. 
Yeni Çarların amacı Afrika'da yeni Angola'lar yaral — maktır.. Yurdumuzda da revizyonisi bir yazar Kremlin'in tertibini, Kastro'nun ve Podgorni'nin Afrika ziyaretlerinin "anlamlı" olduğunu ve "yakın bir gelecek- 


Rus Yeni Çarları kiralık askerlerini Zaire'ye saldırttılar 


sahibinin | 
Sovyet sosyal-emperyalizmi olduğunu yazdılar. Bu tès- ` 


Gandi'nin faşist diktatörlüğüne, Sov- 


meye giriştiğinde, Batılı emperyalistler Katanga eyaletinde Çombe'nin ayrılıkçı akımını harekete geçirmişler. 
ülkedebiriç savaş çıkarmışlar, Lumumba'yı öldürtmüş ler, ve sonra da "Birleşmiş Milleller Barış Gücü" adı altında Kongo'ya açıkça müdahalede bulunmuşlardı; Bütün bunlara rağmen emperyalistler Kongo'da yenilgiye uğradıklarında, onlara uşaklık etmiş olan Katangalı paralı askerler Angola'ya geçerek bu sefer Portekiz sömürgecilerinin safında çarpışmışlardı. Sosyal ~emperyalistler ise 1975 ortasından itibaren Küba'dan taşıdı! 
ları kendi paralı askerleriyle Angola'ya girerken, sömürgebilerin bu ülkedeki eski hizmetkarlarından yärarlanmayı da ihmal etmediler. Zaire'nin Angola'daki sosyal-emperyalist müdahaleyi şiddetle kınam ası üz rine Sovyetler, bu paralı askerlerden bir kısmını de; hal düzmece bir Katanga "kurtuluş örgülü" bünyesinde topladılar, Ayrıca 1976 başlarından itibaren bir yandan Zaire'yi "gericilikle" damgalayan büyük bir propaganda kampanyası açarken, bir yandan da Angola ile Zaire arasında çatışmalar çıkarı . Hatta bir seferinde Zaire'nin sınır kö dan doğruya saldırdılar, Son olarak Angola Bakanlığı, 14 Mari 'ta, yani Zair r9 sadece iki gün önce Zaire'nin Angola'ya 


a başladıla 


erine Angola'dan doğru- 
Savunma 


te kıtanın bu mli askeri gelişmelerin beklenebileceğini gösterdiğini" söyleyerek açığa vurmaktadır, 

Sovyetler Birliği hegemonyacı emelleri uğrunda Af rikalıları Afrikalılara kırdırımaktan çekinmiyor. Di gimizin 16 Kasım 1976 tarihli «3'üncü sa ında belirttiğimiz gibi, Sovyeller Birliği ile Angola arasında Ekim ayında imzalanan sözümona Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, "barışı tehdit ya da ihlal eden bir durumun ortaya çıkması halinde" Angola'yı Sovyeilerle " birlikle hareket etmek" zorunda bırak maktadır. Şimdi o Angola" daki üslerden Zaire'ye karşı girişilen saldırı. bu Sov- 


yet-Angola anlaşmasının Sovyet Yüksek Şurası larafından onaylandığı bir anda başlatılmakladır 

Öle «yandan: Moskova'daki Yeni Çarlar ışıklık çıkartmak için bununla da yetinmeyerek, eski sömürge- 


ciliğin mirası olan sorunlara ve hatta eski sömürgecilerin paralı askerlerine de el almışlardır. )Y60'ların başlarında Kongo Başbakanı Lumumbu, Kongo'nun Ka- 


tanga eyaletindeki zengin maden yalaklarmı millileşlir 


DÜNYA HAMMADE KONFERANSI şimdiye k TOPLANDI bol olduğ rafından düş 
98 ülkenin. 250 delegesinin katılma rak stoklanıyor. ürü 


sıyla toplanan Dünya Hammadde Konferansında bir fiyat istikrar fonu kurulması istendi. Ru fon ürünün bol ok RÖ duğu yıllarda ülkelerin elinde kalan stokları satın alarak fiyatın düşmesi- m ni önleyecek, ürünün düşük olduğu yık icin de cok ve larda ise bunları salarak fiyat artış— BİRLES larının önüne geçecek, Bilindiği ii” 


yıllarda yine yoksul lerine yüksek fiyatlar ele bir fonun kurulması, fındık, tütün gibi ürünlerde ay yle karşı karsiya olan idir, 


“İŞ MILLETLER ÜÇÜNCÜ 
DÜNYAYA YARDIM YAPACAK 


Simdi 


dia etti ve sınırda büyük bir gerginlik yarat! 
TASS Ajansı ile halen Afrika'da bulunan Ka e ye karşı tezgahladıkları saldırıyı hiç ulanmadan " Güaire'deki bir ayaklanma" olarak niteliyorlar ve "Bauh büyük devletlerin" Zaire'nin "içişli c" müdahale ederek "yeni hir Vietnam yaratmaya kalkıştıklärından"'dem vuruyorlar, Ama bu soyguncu ve canilerin suratlarına geçirdikleri maske artık düşmektedir. Oñların saldırganlığı her geçen gün daha açık olarak görülmektledir. 

Sovyet sosyal-emperyalizmi, Afrika'da kendi kazdiği kuyuya düşecektir. e'nin yabanci saldırısına şı direnme, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma mücadelesi tamamen haklıdır ve bu mücadele bütün dünyada en geniş desteği sağla halkı mutlaka lek bir vücut gibi birleşecek lize sömürgeciliğe ve sosyal -emperyalistleri monya kurma çabalarına karşı sonuna edecektir. Afrika halklarının mi 


o. Zal 


emperyahege- 


UND (Birleşmiş Milletler Kalkın- 


ma)Programı,Üçüncü Dünya ülkelerine 267,9 milyon dolar yardım yapmaya karar vermiştir. Bu yardımın 

-106 milyon doları Afrika ülkelerine, -67 milyon doları Latin Amerika'ya, 

a ülkelerine 


in alına = olh cü Dünya ülke 
1 satılıyordu. 


-95 milyon doları As 


ülkemiz geride kamasıy- 


mik alanda dwÜçüncü Dünya ülkelerinin yararına kararlar veriyor, 


«listlerin borula- 


la birlikte Birleşmiş Milletler ekono- 


yet işbirlikçisi bürokrat burjuvazi ve Sovyel sosyal-emperyalizminin he gemonya siyasetine ağır bir darbe ir dirmiştir, 600 milyonluk Hint halk kitleleri, seçimlerde, revizyonistlere ve ülkenin kapılarını Yeni Çarlara açan Kongre Parlisine duyduğu nefreti dile getirmiş, Hindistan'ın sosyalemperyalistler tarafmdan sömürgeleştirilmesine karşı çıkmıştır. 


İndira Gandi elimi büyük bir buhran içine sürüklenen Hindistan'da kitlelerin mücadelesini bastırabilmek için 1975'de bir darbe yaparak” “sıkı yönetim ilan elti, Uzun yıllardır. sürdürülen terör ve zulüm daha da şidde| lendirildi, Bülün muhalsřet partilerini yasakladı ve önderlerini hapse attı. 
Sadece Rus beşinci kolu revizyonist parti bu baskıların dışında kaldı. Revizyonistler Gandi'nin işçi. sınıfına ve halka karşı giriştiği saldırıyı desteklemekle kalmayıp bizzat bu baskılara katıldılar, Fabrikalarda ilerici işçileri ve devrimcileri ihbar etmek üze re özel şebekeler örgütlemeye giriştiler. Revizyonisi partiye bağlı sendi - kalar fabrikalarda iş temposunu artirme. . üzere "gözetleme komiteleri" kurdular. 

Gandi kliğinin faşist terörü bütün dünyada büyük tepki uyandırırken sos yal-emperyalisiler bu terörü desteklediklerini açıkca ilan ettiler. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de re vizyonistler Hindistan'daki rejime öv güler düzmek üzere kolları sıvadılar. 


Baski olan her yerde mücadele de vardır. Gandi yönetiminin zulmü Hindistan halkının mücadelesini durduramadı. Gelişen mücadele ve derinleşen buhvan karşısında Gandi 1977 başında aniden seçimlere gilmeye karar verdi. HAla“seçimlerden güç toplayarak çıkabileceğini umuyordu. Ancak ne Gandi ne de sosyal -cmperyalisiler çimlerden beklediklerini bulamadılar, Yüz milyonla Hini o seçimlerden -emperyalist tahakküme ve fadiktatörlüğe karşı nefretini dile getirmek icin yararlandı. Rus sosyalemperyalizmine uşaklık her zaman halktan aynı cevabı alacaktır, Gandi yönetiminin yıkılmasının başhea nedeni ülkenin kapılarımı sosyal-emperyalisilere açmış olmasıdır. 


Şiphesiz ilindislan halkı sosyalizmo karşı mücadeleyi bun- daha da güclendirecektir. 
Hindistan'da Yeni rın etkinliğini kırmak. işbirlikçi bürokrat burjuvazi yi tasfiye etmek ve milli demokratik devrimi zafere ulaştırmak için vereceği çetin mücadelede bütün dünya halkları Hindistan halkının. yanında” dır, 


Gandi kliğinin yenilgisi İçüncü Dünya ülkelerinin  hegemonyacılığı karşı yürüttükleri mücadeleye güe kalmıştır. Sosyal - emperyalistlerin 


Hindistan gibi 600 milyonluk dev bir Çarların 


ülkede geriletilmesi Yeni güçlüklerini da distan'ın komşu Ücüncü Düny i lerine karşı izlediği saldırgim seli terkederek Hloksuz Ülkele a şerefli yerini venidens sı şüphesiz iki r deete dünya çapında yürütülen  müe güçlendirecektir. 


ülke- 


mi argi delevi 


